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OKUYUCU MEKTUPLARI 


Merhaba, 
Bu ay da ümitlerim suya düştü; 
Ne zaman Seinfeld posteri 
vermeyi planlıyorsunuz 
Size çok samimi söylüyorum 
gerçekten ihtiyacım var yani :) 
Aranızda birisi eski de olsa 
satıyorsa havale yapabilirim. 
Seinfeld'le ilgili ne var ise... 
Hayır bir de üstüne üstlük "oh 
canıma deysin" der gibi 
Kramer tablosunu aranıza alıp 
resim çektirip dergiye 
koyuyosunuz! Allahalllaaaa... 
EMRE TONGA 


Sevgili Emre, 
Kramer posterini görünce 
herhalde memnun 
olmuşsundur. Fotoğrafta 
gördüğün yağlıboya resmi 
tabii ki vermeyiz, 
“oh canımıza deysin” diyerek 
hava atmak için değil, telif 
hakkından dolayı veremeyiz, 
ama çok istiyorsan 
Amazon'dan alabilirsin. 
Söylenme, çalış senin de olur. 
C.A, 


Sorması ayıp olmazsa bir 
filmin size maliyeti ne kadar? 
Örneğin bu ay yayınladığınız 
Six Feet Under size kaça 
patladı? Herhalde dünya 
filmleri diye yayınladığınız 
filmler daha ucuzdur? Bir de 
son Soru: Diziler arasında en 
pahalısı hangisi? Ben en 
ucuzunun Cracking Up 
olduğuna neredeyse eminim! 
İREM KAHRAMAN 


İsterseniz bütçeyi ve kar-zarar 
tablosunu da adresinize 
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yollayalım. Nakit akışı ile ilgili 
sormak istediğiniz bir bilgi 
varsa mali işler sorumlusu size 
bir sunum hazırlasın. 
Sevgili İrem, sormanız ayıp 
olmadı, ama cevaplamamız çok 
yanlış olur. Sorularınız şirket 
bilgisi kapsamına giriyor. 
Sizi kırmamak için topu şöyle 
ortalayalım; en pahalı dizimiz 
Desperate Housewives, en 
ucuzu ise Cracking Up değil. 
Gl 


Sayın Yetkili, eşimin işitme 
engelli olması nedeniyle, 
kanalınızdaki tüm filmlerin alt 
yazılı olması itibariyle CNBC-e 
evimizde hemen hemen 
izlenen tek kanal. 
Yayınladığınız dizileri ve filmleri 
ilgiyle seyrediyoruz. 

Sonuçta ailece iyi bir CNBC-e 
izleyicisiyiz. Buradan aldığım 


cesaretle sizden ricam, eğer 
olanaklı ise Battlestar 
Galactica'nın yeni bölümlerini 
kanalınızda yayınlarsanız çok 
mutlu olurum. Bunun yanında 
bilimkurgu dizilere (Star Trek 
serisi, Stargate serisi gibi) 
ağırlık verebilir misiniz? 

ERHAN AKAMCA 


Sayın Akamca, 

Battlestar Galactica epey bir 
zamandır önümüzde 
duruyordu, bilimkurgu dizileri 
için Özel bir kuşak da açmayı 
düşünüyorduk ve sizin 
mesajınız üzerine düşünme 
aşamasını bırakarak harekete 
geçtik. Eylül ayı için size nefis 
bir bilimkurgu kuşağı 
hazırlıyoruz. Böyle izleyiciye 
can kurban diyerek saygılarımı 
sunuyorum. 


CA, 


Yeni pri 


Tutması kolay, açma: 
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Mayıs sayınızda Six Feet Under 
ile ilgili yapılan ödüllü 
yarışmayı kazandım ve 
T-Shirt'üm hemen ay başında 
elime geçti. Bu açıdan son 
derece sevindirici olan bu 
gelişme poşeti açınca hayal 
kırıklığına dönüştü. 
Normalde Small, hadi geniş 
giymeyi seviyorum diyelim en 
fazla Medium giyen bana Large 
bedende T-shirt düşmüş, zaten 
kazanmam halinde sizin bana 
hangi beden T-Shirt 
göndereceğiniz sorunsalı 
başımı ağrıtıyordu, tam da 
korktuğum başıma geldi. 
Nasıl Çözebiliriz?...Cevabınızı 
ve varsa size uygun çözüm 
önerinizi bekliyorum... 

EMRAH ERTÜZÜN 


Sayın Ertüzün, 

Haklısınız, Six Feet Under 
T-shirtlerini dağıtırken vücut 
ölçülerinizi sormadık, “one size 
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füs al” muamelesi yapmak 
zorunda kaldık. 

Bunun nedeni elimizde sınırlı 
sayıda (ve çoğu large) T-shirt 
bulunması ve kazananlar 
arasında beden tasnifi yapmaya 
kalkışsak işin içinden 
çıkamayacak olmamızdı. 

Bu şartlar altında teste, olsa 
olsa “irice değilseniz, yanıt 
göndermeyin” uyarısı 
koyabilirdik. İnanın ben bile 
kendime bir tane x-large 
ayıramadım. Çözüm önerimiz 
ise basit: Çamaşır makinesinde 
60 derecede yıkayın ve 
maksimum devirde sıkın. 
Şanslıysanız biraz çeker; fakat 
giyilemeyecek hale de gelebilir 
tabii, yer bezi yaparsınız. 
Belki de bu yazı üzerine, small 
i-shirt mağduru iri bir okuyucu 
bizimle #emasa geçer. 

Biz de i-shirtleri değiş tokuş 
yapmanızı sağlarız. 


GE 


Merhabalar. 
Birkaç defa kanalınızın gece 
kuşağında düzeyli 
erotic filmler görmüştüm. 
Düzenli gösteriminiz var mı, 
varsa bunun bir programını 
yollar mısınız... 
Teşekkürler 

İSİMSİZ 


Sevgili izleyici, 

“Erotik filmin düzeylisi nasıl 
oluyor” diye hiç sormayacağım, 
fakat böyle filmler 
yayınlandığından en azından 
benim haberim yok. 

Hani bazen Gece Sineması 
Kuşağı'nda erken saatlerde 
göstermemiz mümkün 
olmayan, Fear and Loatbing in 
Las Vegas, He Lin, Sunday 
Bloody Sunday vb. filmlere yer 
veriyoruz ama bunlara 

erotic” demek pek yakışık 
almaz. 


G.Y. 


olmaya 
“kulüp şifreni de yanına al... - 
“Şifreni.bilmiyorsan”— - 
SFR yaz 2222'ye yolla, 
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Merhaba, mümkünse gelecek 
sezonda WB'nin hit gençlik 
dizisi One Tree Hill'i 
yayınlayabilir misiniz? 

Ben bu diziyi elimden 
geldiğince illegal 

(biraz itiraf gibi oldu ama) 
yöntemlerle takip etmeye 
çalışıyorum ve açıkçası the OC 
tek başına yeterli gelmiyor... 


Ayrıca Superman'in gençliğini 
anlatan Smallville de güzel bir 
seçenek gibi (evet onu da 
illegal şekilde takip ediyorum). 
İkisi de güzel gençlik 
dramaları... Biraz soap opera 
tarzı ama insanların 
hoşlanacağını düşünüyorum. 
5.5 yıllık izleyiciniz 

DENIZ U. 


Sevgili Deniz, 
2'de 2 iutturdunuz. 
One Tree Hill ve Smallville'i 
zaten aldık, kasada saklıyoruz. 
“Yeni yayın döneminde sürpriz 
yaparız” diyorduk ama 
açıklamak için kısmet 
bugüneymiş. Bu arada 'dahi' 
anlamına gelen “de'ler ayrı 
yazılır. Yazınızdakileri 
düzelttik ama aklınızda 
bulunsun, lazım olur. 

G.Y. 


Yeni sezon hazırlıklarına 
başladınız heralde. Yalnız yeni 
sezon gerçekten çok erken 
giriyor yayına... Daha okullar 
açılmadan yani bismillah 
demeden eylülün ilk haftası 
sezonu açıyorsunuz!!! 
Millet daha yeni yeni evine 
dönüyor,eve yerleşmeden 
"Aha CNBC-e sezonu açmış 
ya!!!" oluyor. Bu durumu göz 
önüne alırken 1 ya da 2 hafta 
daha erteleseniz hiç fena 
olmaz bencer!!! 

MURAT KADIOĞLU 


Sayın Kadıoğlu, 
Tatilin son gününe kadar 
yazlık keyfinden vazgeçmeye 
niyetinizin olmadığı 
anlaşılıyor. 
Eminim okul olmasa 
Eylül'ü de oralarda geçirir, 
mevsimin ilk mandalinasını 
yemeden kenie dönmezdiniz. 
Bir de bizim gibi ücretli 
15-20 gün yıllık izinli kesimi 
düşünün. Siz hamaktayken 
biz Ağustos'ta, Eylül'de işe 
gelip gidiyoruz. 
Sonra akşam TV'yi açıyoruz, 
sezon filan başlamamış... 
GUY 
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RAY İLE GEÇEN YIL İKİ DALDA OSCAR'A ADAY GÖSTERİLEN TAYLOR 
HACKFORD, ASLINDA MÜZİK FİLMLERİNE HİÇ YABANCI DEĞİL. 
1980 YAPIMI THE IDOLMAKER, BUNUN EN GÜZEL KANITI 


Geçen yıl Ray, dokunaklı hikayesi ve müziğiyle 
dikkati çekince, insanlar filmin yönetmeni Taylor 
Hackford'ı yeniden hatırladı. Dolores Claiborne ile 
unutulmaz bir film yapan, ama esas şöhrete An Officer and a Genileman | Subay ve Centilmen'le kavuşan Hackford'ın müziğe aşinalığına şaşıranlar, 
belli ki onun çeyrek yüzyıl önce yaptığı The Idolmaker'ı (1980) hatırlamıyor. 

Gösteri dünyasına TV yapımcısı olarak giren 
Hackford, ilk uzun metrajlı kurmaca filmi Tbe 
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Idolmaker'da, “yontulmamış” çocukları alıp onlardan yıldızlar yaratan Bob Marcucci'nin hikayesini 
anlatıyordu. 

Sonra da Ritchie Valens'ın hayatını anlatan La 
Bamba ve nefis belgeseli Chuck Berry: Hail! Hail! 
Rock 'n" Roll ile müzik diyarında gezinmeyi sürdürdü. Filmografisindeki müzik filmleri içinde en saf 
heyecan vadedeni, vaktiyle kıymeti bilinmemiş olan 
The Idolmaker'dır. Hele 1950ler rock'n roll'unda- 
ki Philadelphia Ekolü'nü hatırlayanlar için... 


The Idolmaker, aktör Ray Sharkey'nin canlandırdığı Vincent Vacarri'nin hikayesi. Vacarri, kendine Philadelphia'yı üs edinmiş, rock'n roll yıldızı 
mimarı Bob Marcucci'nin beyazperdeye yansımış 
hali. Zaten Marcucci de filmin teknik danışmanı. 


VACARRI'NİN SİHRİ 

Vacarri, iki toy çocuk (Peter Gallagher ile Paul 
Land) alıyor ve onları gençliğin ilahları haline getiriyor. Kahramanlarımız zaman zaman gözümüze 
Fabian ve Frankie Avalon'un “klon'ları gibi gözüküyor ki, amaç da bu zaten. Vacarri ise hem yaman bir uzman, hem de bir canavar. Film zamanında Grease'le (1978) ve The Jazz Singer'ın 
(1980) tekrar yapımı ile mukayese edildi. Oysa 
Steve Rash'in Oscar'lı ve çok başarılı The Buddy 
Holly Story'si (1978) daha akla yakın bir aday. 
Tbe Idolmaker'da gösteri dünyasının mekanizması gözler önüne serilirken, Sharkey'nin Altın Küreli performansı her şeyi inandırıcı kılıyor. 

Ray Sharkey, HB Studio'da eğitiminin ardından 
çabucak sinema ve televizyona terfi etmişti. İlk filmi, sokak çetesi dramı The Lords of Flatbush'tu 
(1974), ama esas adını duyuran The Idolmaker oldu. Sharkey, TV dizisi Wisegwy'daki Atlantic City 
gangsteri Sonny Steelgrave ile de hatırlanır. Ancak, bu iyi aktörün meslek hayatı kısa sürdü. 
1997'de gelişigüzel uyuşturucu kullanımı sonucu 
AIDS olduğunu ilan etti, bir yıl sonra da öldü. 

Sevin Okyay 


KAÇIRMAYIN 


LOCK, STOCK AND 

TWO SMOKING BARRELS 
26 Temmuz Salı, 22:00 

Yönetmen: Guy Ritchie 

Oyuncular: Jason Flemyng, 

Dexter Fletcher, Nick Moran, 

Jason Statham, Vinnie Jones, Sting. 

Yapım Yılı: 1998 

İşte Guy Richie'nin Madonna'yla birlikte değilken, hâlâ bizi gülmekten 
koltuklarımızda zıplatan filmler çektigi zamanlardan kalma bir film: Lock, 
Stock and Two Smoking Batrels! 
Yönetmenliğe reklam filmi çekerek 
başlayan Guy Ritchie, tarz olarak sıkça Tarantino'ya benzetiliyor. Buna 
karşın filmde de görüldüğü üzere, 
Ritchie çok daha eğlenceli bir yol izliyor. Lock, Stock and Two Smoking 
Barrels'da şiddet de var, ama seyirci- 
nin görmediği, kare dışında kalan 
bölgede gerçekleşiyor. Bu da izleyeni 
rahatsız etmiyor. 

En sonuna kadar sürprizlerle dolu ve 
espri anlayışından bir şey kaybetmeyen filmin, rock şarkılarından oluşan 
çok sıkı bir soundtrack albümü oldugunu da hatırlatmalıyız- 


The Hospital, 24 Temmuz; 16:00 
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SCAR'LI HASTANE 


THE HOSPITAL, ABD SAĞLIK 
SİSTEMİNE GETİRDİĞİ ELEŞTİRİYLE 
ÖNCÜ BİR FİLM 


New York'un en büyük hastanelerinden birinde 
berbat bir akşam... 

Başhekim Dr. Herbert Bock (George C. Scott) 
çok kötü bir gece yaşamaktadır. Zaten özel hayatı 
altüst olmuştur. Karısı onu terk etmiş, “Pösteki yeleli Maocu? dediği oğlunu ise kendisi evden kovmuştur. Kızı da ona bir yabancı gibidir. 

Hastane ise bir beceriksizlik abidesinden farksızdır: Hastalara yanlış ilaç verilir, yanlış ameliyatlar 
yapılır, personel olağanüstü beceriksizdir. Bunlar yetmiyormuş gibi, bir seri 
katil de doktorlarla hemşireleri öldürmeye başlamıştır. 

Dr. Bock intihara teşebbüs eder, beceremez. Derken, komadaki babasını alıp 
Meksika'da yaşadıkları yere götürmek 
için eski çiçek çocuk Barbara (Diane 
Rigg) hastaneye gelir. Dr. Bock onunla 
ilgilenir, ona çarpılır ve umuda kapılır. 

Yönetmen Arthur Hiller, kısa süre önce Love (o Chayefsky, bu arada izleyici- 
Siory / Aşk Hikayesi'ni yapmıştı. The Hospital / sini güldürmeyi de başarıyor. 
Hastane onun aslında çok daha iyi bir yönetmen ol- o Chayefsky daha önce Mariy 
duğunu gösteriyor. Oscar adayı George C. Scott ile Oscar almıştı, sonra Nef- 
(French Connection'la Gene Hackman'a kaptırdı) o wozk'le Akademi ödüllerini üçledi. 
ve bütün oyuncu kadrosu çok iyi performanslar Farstan, hiç tereddütsüz Bock'ın aşk gecesine gesunmuş. Özenle seçilip yönetilmişler; ama filmin çişi, doktor ve hastanın monologları bile filmi görasıl kahramanı Paddy Chayefsky'nin senaryosu. İş- o mek için yeterli neden. Akla Britania Hospital ve 
lerin yolunda gitmediği hastanenin hikayesiyle, yı- o M*A*S*H gibi filmler geliyor, ama The Hospital, 
kılan Amerikan rüyasını, çöken sistemi eleştiren hastane filmleri ve aşklarının öncüsü. 
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MEDYA DEVİNİN TORUNU PATTY KAÇIRILDI. İKİ BUÇUK AY SONRA, 
ONU KAÇIRAN ÖRGÜTLE BİR BANKA SOYGUNUNA KARIŞTI. 


BU FİLM ONUN GERÇEK ÖYKÜSÜDÜR 


15 Nisan 1974. Saar 09:40. San Francisco'nun 
Sunset bölgesindeki Hibernia Bankası'nın müşterileri hayatları boyunca unutamayacakları bir gün 
yaşamak üzereler. Aniden içeri giren silahlı dört beyaz kadin ve bir siyah erkek sadece dört dakikada 


bankadan 10 bin doların üzerinde bir para alarak 
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kayıplara karışırlar. 

İki kişinin yaralandığı soygunun ardından güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri izleyen polis, 
büyük bir sürprizle karşılaşacaktır. Soyguncu çetenin elemanları arasında yaklaşık iki buçuk ay önce 


kaçırılan ve o zamandan beri de Amerikan tarihinin 


en büyük insan avına rağmen bulunamayan 19 yaşındaki Patricia Campbell Hearst de vardır. Elinde 
süvari tipi bir tüfek tutan genç, bir hayli heyecanlıdır ve sanki onlardan biri gibi hareket etmektedir. 

Yaşı tutanlar hatırlarlar; Patty Hearst'ün SLA 
(Symbionese Liberation Army / Ortakyaşayanlar 
Kurtuluş Ordusu) tarafından kaçırılması ve ardından genç kızın örgüte katılarak soygunlarda aktif 
görev alması, tarihin en büyük medya çılgınlığına 
sebep olmuştu. 1973 yılanda kurulan SLA, adını 
biyolojik bir terimden, “farklı türlerin ortak yaşamasr anlamına gelen sembiyozdan alıyor. Başta siyah mahkumlar olmak üzere tüm çalışan sınıfların 
hakları için mücadeleyi misyon edinmiş, şiddet 
yanlısı bir örgüt. 

İki liderinin cinayet suçuyla cezaevine düşmesi 
üzerine harekete geçen örgüt, Patty Hearst'ü kaçırdı ve içerideki liderlerinin salıverilmesi için pazarlı- 


ğa başladı. İş buradan itibaren daha da ilginçleşti. 


K Patiy Hearst 


Kimilerine göre beyni yıkanan, kimilerine göreyse 
uzun konuşma seansları sonucunda davalarına inanan Patiy, Tania adını alarak (Che Guevara'nın kız 
arkadaşının adı olduğu için), örgüt saflârına geçti 
ve elinde silahıyla, televizyon kameralarıyla foto 
muhabirlerine bulunmaz malzemeler sağladı. Genç 
kızın büyükbabasının, o dönemde ABD'nin en büyük basın devi olması ise bu noktada acı bir ironiden öte değer taşımıyor galiba. 

Paul Schrader'in sağlam bir dille olayı kurguladıgı filmi Paity Hearst, konuyla ilgili tek film değil elbette. Geçtiğimiz yıl, başta Sundance olmak üzere 
birçok büyük festivalde gösterime giren belgesel 
film Gzterilla: The Taking Of Paiiy Hearst olayın 
hâlâ gündemde olduğunun bir kanıtı. Boyunca iki 
kız çocuk büyüten Patty Hearst ise biraz muamma, 
biraz da efsane ârtık. Tıpkı tarih gibi. 

Emrah Kolukısa 


KAÇIRMAYIN 


MY NAME IS JOE | 


13 Temmuz 
Çarşamba, 22:00 


Yönetmen: Ken Loach 
Oyuncular: Peter Mullan, 
Louise GoodalI, David McKay, 
David Hayman. 


Yapım Yılı: 1998 a E 
. | 
Kahramanlarını çoğu za- | <7” N 


: . | 
man işçi sınıfı arasın- | 


dan seçen Ken Loach © 


1998 tarihli filmi Benim “ 
Adım Joe'da da benzer UN FILM DE KEN LOACH 


bir yöntem izlemiş. 

Glasgow'un en fakir mahallelerinden birinde 
oturan eski alkolik, işsiz Joe'nun düzenli: bir 
işi yoktur. İş bulduğu zamanlarda çalışmakta, 
bu arada da bir futbol takımını çalıştırmaktadır. Karısı uyuşturucu bağımlısı olan bir oyuncusunun başı derttedir ve Joe da ona yardım 
etmek için kolları sıvar. Tereddüt etmeden 
girdiği bu yolun sonunda hiç beklemediği bir 
anda aşık olacak ve hayatı değişecektir. 


GOYA 


20 Temmuz 
Çarşamba, 22:00 
Yönetmen: Carlos Saura 
Oyuncular: Francisco 
Rabal, Jose Coronado, 
Dafne Fernandez, 


- Maribel Verdu. 
Yapım Yılı: 1999 


Carlos Saura bu 
kez dünyaca ünlü 
İspanyol ressam 
EE : Francisco de Goya'nın yaşamını mercek altına alıyor. Goya'yı 
ölüm döşeğinde görüntüleyen ve yaşam öyküsünü geri dönüşlerle anlatan Saura, ünlü ressamın en ünlü eserlerinin bazılarına ilham veren Alba Düşesi'ne özel bir yer ayırıyor 
filminde. Hayatının son yıllarını sürgünde geçiren ve Fransa'da ölen Goya ile ilgili bir film 
yapmak için yıllarca beklediği söylenen Car 
los Saura'ya ünlü görüntü yönetmeni Vitorrio 
Storaro eşlik ediyor. 


CNEC-e 


www.cnbce.com 


GABRIELA İ 


KÜÇÜK BİR BREZİLYA KASABASI VE $& 
ERKEKLERİN KADINLAR ÜZERİNDE, © 


KURDUKLARI BASKI N 


Bruno Barreto, 192lerin bir Brezilya kasabasın- 
da yaşananları aktarırken kadının toplumdaki konumunu, komedi unsurundan yararlanarak renkli bir 
anlatımla izleyiciye sunuyor. 

Vesuvio Barı işleten Nacib, Arap adıyla bilinmektedir. Gabriela adında bir köylü kızı aşçı olarak işe 
alır. Nacip, çok iyi bir aşçı bulduğunun farkındadır, 
ama diğer yandan hayatını renklendiren bu kadınla 
ilgili farklı planlar da yapmaktadır. 


AŞK BİTİNCE... ; 
Yanında çalışan güzel Gabriela'yı diger erkeklerden kıskanan Nacip, 


genç kadınla evlenir. Evlenme- > 
leriyle birlikte aralarındaki AZ” 


v 
çekimin kaybolması ve Na- o * 
cib'in Gabriela üzerinde baskı 
kurması ilişkilerini zedeler. 

O ana kadar cinsel çekiciligin etkisinde kalan Nacib, genç 
karısının cehaletiyle yüzleşme 
konusunda zorlanırken, Gabriela da karşılaştığı baskılardan 
rahatsız olmaya başlar. 

Nacib'i canlandıran Marcello Mastroianni ve Gabriela rolüyle Sonia Braga filmin başrol 
oyuncuları. 


TIME IS MONEY 


11 Temmuz Pazartesi, 22:00 


Yönetmen: 

Paolo Barzman 
Oyuncular: 

Max von Sydow, 
Charlotte 
Rampling, 
Martin Landau.. 
Yapım Yılı: 1994 


18 Temmuz Pazartesi, 22:00 


Yönetmen: 
Darren Aronofsky 
Oyuncular: Sean 
Gullette, Mark 
Margoiis, Ben 
Shenkman, 
Pamela Hart. 
Yapım Yılı: 1998 


SCRATCH 


25 Temmuz Pazartesi, 22:00 


Yönetmen: 

Doug Pray 
Oyuncular: 
0-Bert, Afrika 
Bambaataa, DJ 
Shadow. 

Yapım Yılı: 2001 


sizin için 
durmadan çalışarak üreten bir ekip... 
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ESKİ FİLMLERDEN ALINAN PARÇALAR, STEVE MARTIN'IN 
SAHNELERİYLE BİRLEŞTİRİLİNCE ORTAYA BİR FİLM KOLAJI ÇIKIYOR 


Ofisinde gazete okuyan Rigby Reardon'ı (Steve 
Martin) görürüz. Kamera, gazetede Dr. Forrest'in 
kaybolmasıyla ilgili habere odaklanır: 

“Kayıp: Üç çocuklu ünlü bilim insanı kayboldu!" 

Bundan sonrası komik bir detektiflik hikayesi... 
Steve Martin'den ciddi bir detektif olmayacağını 
hepimiz biliyoruz; tabii ki bu film de bir komedi; 
ama bunun ötesinde özellikleri de var. 


ESKİYLE YENİNİN BULUŞMASI 

Ölü Adamlar Ekose Giymez, 1940'ların öne çıkan Hollywood yapımlarını “tiye alıyor. Özellikle 
değişik sinema tekniklerine ilgi duyan izleyiciler için 
bulunmaz bir fırsat. Filmde kullanılan karakterler, 
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dekorlar,-objeler hepsi 40'ların filmlerinden direkt 
olarak esinlenilmiş. Senaryo adeta nakış işler gibi, 
her bir filmden alınan parçalarla teker teker, orijinal ve kendine yeten bir öykü oluşturacak şekilde 
birleştirilmiş. Ana öykünün içine de izleyiciyi hiç rahatsız etmeden yedirilmiş. Kısaca bu bir film kolajı. 

1940'larda yönetmenlerin sevdiği bir tarz olan 
“diyalogları bir tarafın omzundan çekme yöntemi” 
Carl Reiner'ın işini kolaylaştırıyor. İki kişinin konuştuğu bir eski filmin karesi, Steve Martin'in yeni 
çekilen görüntüsüyle üst üste oturtuluyor ve tek 
film gibi görünüyor. 

Asıl alkışı hak edenler ince ve başarılı işçilikleriy- 
le kameramanlar ve post prodüksiyon ekibi tabii ki. 


Türkiye'nin 
Yatırım Noktası'na 
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VULCAN GEZEGENİNDEN 


“ROCKY'NIN GERÇEK YAŞAM 


Mask, 21 Temmuz, 22:00 


5 1 için, nzaman Rocky'nin 24 saati ta- 
© dında bir “reality show izlenimi veriyor. Buna 
© rağmen izleyici Rocky ile empati halinde onun bir 
sonraki macerasına geçerken zorlanmıyor. 


© ASLINDA YAKIŞIKLI 

Mask, Rocky'nin hastalığıyla birlikte yaşayarak 
kendini hayata bağlama savaşımının öyküsü. 
Rocky, zorluklara karşın kendine arkadaş ediniyor, onları kendine bağlıyor. Dış görünüşü yücelten medyatik anlayışa inat, Rocky klasik tabiriyle 
“ruh güzelliği'nin gerçekten de çirkin bir bedende 
vucuda gelmesi. 

Filmin zirve noktası Rocky'nin yaz kampında 
görme özürlü bir kızla (Laura Dern) sevgili olması. Rocky dış görünüşünü sevgilisine dokundurarak tanıtıyor. Filmin kendini kanıtladığı an sevgiisinin Rocky'ye “yakışıklı? olduğunu söylediği 
sahne. Rocky, dünyanın “en güzel? çirkini. 

Erdem Peköz 


“KAÇIRMAYIN 


>> 


. 
THE HOLE 


14 Temmuz Perşembe, 22:00 


Yönetmen: Nick Hamm 

Oyuncular: Thora Birch; Desmond Harrington, 
Embeth Davidiz, Keira Knightley. 

Yapım Yılı: 2001 


“Eşek şakasının da bir ölçüsü vardır." Anlaşılan 7he Hole'un yönetmeni, aynı zamanda İngiltere'nin en saygın tiyatro yönetmenlerinden 
olan Nick Hamm'ın bundan pek haberi yokmuş. Nick Hamm'ın üçüncü sinema filmi olan 
The Hole'de, şu ana kadar yapılmış en ağır şakayı izleyeceğiz. 

Takıntılı ve psikopat bir kişilik olan Martin, taptığı kızın okulun en havalı üç çocuğuyla beraber yer altındaki bir delikte okul projesi için üç 
gün geçireceğini öğreniyor. Sonra da kapıyı 
üstlerine kilitliyor. Sığınaktaki gençler başta 
ne olduğunu anlayamasalar da zaman geçtikçe korku, güvensizlik ve ego savaşları ortaya 
çıkıyor. Sonuç olarak tabii ki kan akıyor. 
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GABRIELA (4 Temmuz) 
Yönetmen: Bruno Barreto 
Oyuncular: Marcello 
Mastrolanni, Sonia Braga, 
Antonio Cantafora, Paulo 
Goulart. 


TIME IS MONEY (11 Temmuz) 
Yönetmen: Paolo Barzman 
Oyuncular: Max von Sydow, 
Charlotte Rampling, Martin 
Landau, François Montagut. 


Pİ (18 Temmuz) 

Yönetmen: Darren Aronofsky 
Oyuncular: Sean Gullette, 
Mark Margolis, Ben 
Shenkman, Pamela Hart. 


SCRATCH (25 Temmuz) 
Yönetmen: Doug Pray 
Oyuncular: 0-Bert, Afrika 
Bambaataa, DJ Shadow. 


THE HOLE American Beauty'nin asi güzeli 
Thora Birch'in rol aldığı filmde dört genç yer 
altındaki bir sığınakta kilitli kalıyor. 
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DEAD MEN DONT WEAR PLAJD Eski Hollywood 
filmlerinden parçaların kullanıldığı özel bir komedi. 


UM GONNA GIT YOU 
SUCKA (5 Temmuz) 
Yönetmen: Keenen 1. Wayans 
Oyuncular: Keenen Ivory 
Wayans, Bernie Casey, 
Antonio Fargas, Steve James. 


LE PLACARD (12 Temmuz) 
Yönetmen: Francis Veber 
Oyuncular: Gerard Depardieu, 
Daniel Auteuil, Thierry 
Lhermitte, Michele Larogue. 


DEAD MEN DON'T WEAR 
PLAID (19 Temmuz) 
Yönetmen: Carl Reiner 
Oyuncular: Steve Martin, 
Rachel Ward, Reni Santoni. 


LOCK STOCK AND TWO 
SMOKING BARRELS 

(26 Temmuz) 

Yönetmen: Guy Ritchie 
Oyuncular: Jason Flemyng, 
Dexter Fletcher, Nick Moran, 
Jason Statham, Sting. 


FA 
Yönetmen: Ingmar Bergman 
Oyuncular: Liv Ullmann, 
Erland Josephson, Gunnar 
Björnstrand, Kari Sylwan. 


MY NAME IS JOE (13 Temmuz) 
Yönetmen: Ken Loach 
Oyuncular: Peter Mullan, 
Louise Goodall, David McKay, 
David Hayman. 


GOYA 

(20 Temmuz) 

Yönetmen: Carlos Saura 
Oyuncular: Francisco Rabal, 
Jose Coronado, Dafne 
Fernandez, Maribel Verdu. 


GERRY (27 Temmuz) 
Yönetmen: Gus Van Sant 
Oyuncular: Matt Damon, 
Casey Affleck. 


THE IDOLMAKER (7 Temmuz) 
Yönetmen: Taylor Hackford 
Oyuncular: Ray Sharkey, 
Paul Land, Olympia Dukakis, 
Peter Gallagher. 


THE HOLE (14 Temmuz) 
Yönetmen: Nick Hamm 
Oyuncular: Thora Birch, 
Desmond Harrington, 
Embeth Davidiz, 

Keira Knightley. 


MASK (21 Temmuz) 

Yönetmen: Peter Bogdanovich 
Oyuncular: Cher, Eric Stoliz, 
Sam Elliott, Estelle Getty, 
Laura Dem. 


MAX (28 Temmuz) 

Yönetmen: Menno Meyjes 

Oyuncular: John Cusack, 

Noah Taylor, Molly Parker, 
eelee Sobieski. 


” 


LOCK, STOCK AND TWO SMOKING BARRELS 
Eddy bir yeraltı patronuna borçlanmıştır. Gerekli parayı bulmak 
için arkadaşlarıyla işe koyulurlar. Müziklere özellikle dikkat! 


ICEMAN (1 Temmuz) 
Yönetmen: Fred Schepisi 
Oyuncular: Timothy Hutton, 
Lindsay Crouse, John Lone. 


PRESENCE OF MIND 

8 Temmuz) 

Yönetmen: Antoni Aloy 
Oyuncular: Sadie Frost, Lauren 
Bacall, Harvey Keitel. 


CHICAGO JOE AND THE 
SHOWGIRL (15 Temmuz) 
Yönetmen: Bernard Rose 
Oyuncular: Emily Lloyd, Kiefer 
Sutherland, Patsy Kensit. 


STATE OF GRACE (22 Temmuz) 
Yönetmen: Phil Joanou 
Oyuncular: Sean Penn, Ed 
Harris, Gary Oldman, Robin 
Wriht Penn, John Turturro. 


FURTA (29 Temmuz) 
Yönetmen: Alexandre Aja 
Oyuncular: Stanislas Merhar, 
Marion Cotillard, P. Vaneck. 


STATE OF GRACE Bir 
görevlendirilen polis mer 
geçtiği mahalleye döner. 


SILENT Gi 
RUNNING BE 
Dünyadaki tüm 
yeşil alanlar 
yok olmuş ve 
evrende kalan 
tek yeşillik de 
yörüngedeki bir 
uzay üssünde 
saklanmaktadır. 


GARBO TALKS (2 Temmuz) 
Yönetmen: Sidney Lumet 
Oyuncular: Anne Bancroft, Ron 
Silver, Catherine Hicks. 


THE PLAYBOYS (9 Temmuz) 
Yönetmen: Gillies MacKinnon 
Oyuncular: Albert Finney, 
Aidan Guinn, Robin Wright 
Penn, Milo 0'Shea. 


ANGIE (16 Temmuz) 

Yönetmen: Martin Lagestee 
Oyuncular: Annemarie 
Rottgering, Daniel Boissevain, 
Hidde Schols, Derek de Lint. 


SILENT RUNNING (23 Temmuz) 
Yönetmen: Douglas Trumbul| 
Oyuncular: Bruce Dern, Cliff 
Potts, Ron Rifkin, Jesse Vint. 


GOTCHA (30 Tenimuz) 
Yönetmen: Jeff Kanew 
Oyuncular: Linda Fiorentino, 
Anthony Edwards, Peter Pan, 


uyuşturucu çetesine sızmakla 
muru Terry, çocukluğunun 


THE WITCHES (2 Temmuz) 
Yönetmen: Vittorio de Sica, 
Pier Paolo, Franco Rossi... 
Oyuncular: Silvana Mangano, 
A. Girardot, Clint Eastwood. 


UNTIL SEPTEMBER 
(9 Temmuz) 

Yönetmen: R. Marguand 
Oyuncular: Karen Allen, 
Thierry Lhermitte. 


PATTY HEARST (16 Temmuz) 
Yönetmen: Paul Schrader 
Oyuncular: Natasha 
Richardson, Ving Rhames. 


THE HOUSE OF YES 
(23 Temmuz) 
Yönetmen: Mark S. Waters 
Oyuncular: Parker Posey, 
Josh Hamilton, Tori Spelling. 


COLD FEET (30 Temmuz) 
Yönetmen: Robert Dornhelm 
Oyuncular: Keith Carradine, 
Tom Waits, Sally Kirkland, 
Bill Pullman, Rip Tor. 


, ANGIE 

Üç genç bir 
banka soymaya 
karar verirler, 
ama soygun E 
sırasında işler 
ters gider. 


COLD FEETM 


onte Latham, sevgilisi ve tetikçisi hatırı 


UNDER PRESSURE 

(2 Temmuz) 

Yönetmen: Craig R. Baxley 
Oyuncular: Charlie Sheen, 
Mare Winningham. 


FEAR AND LOATHING IN 
LAS VEGAS (9 Temmuz) 
Yönetmen: Terry Gilliam 
Oyuncular: Johnny Depp, 
Benicio del Toro. 


VALENTİNO (16 Temmuz) 
Yönetmen: Ken Russell 
Oyuncular: Rudolf Nureyev, 
Leslie Caron, M. Phillips. 


SHE'S GOTTA HAVE IT 
(23 Temmuz) 

Yönetmen: Spike Lee 
Oyuncular: Tracy Camilla 
Johns, Tommy Redmond 
Hicks, Spike Lee. 


BLUE COLLAR (30 Temmuz) 
Yönetmen: Paul Schrader 
Oyuncular: Richard Pryor, 
Harvey Keitel, Yaphet Kotto. 


sayılır miktarda mücevheri Meksika sınırından geçirmek 
üzere yola çıkarlar. Özel uyarı: Zengin oyuncu kadrosunda 


sıradışı müzisyen Tom Waits de yer alıyor. 


1) 
Gr 


ve 
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her pazartesi 22'00 


Yönetmen: Bruno Barreto 


Yapım Yılı: 1983 Süresi: 94 Dakika 

Ünlü yazar Jorge Amado'nun romanından uyarlanan Gabriela, 1925 yılında Brezilya'da, Parati adlı küçük 
bir kasabaya gelen güzel bir kadının 
etrafında şekilleniyor. Kasabada bar 
işleten Nacip, kadının güzelliğinden 
ve hayat dolu kişiliğinden hemen etki- 


A TEMMUZ 


Yönetmen: Paolo Barzman 


Yapım Yılı: 1994 Süresi: 90 Dakika 
Senarist ve romancı Joe Kaufman zamanında büyük sükse ve yüklü miktarda para kazanmış, hatta bir de Oscar ödülü almıştır. Şimdi bir hayli yaşlanan Kaufman'ın tek istediği köşesi- 
ne çekilip dinlenmektir. 

Ancak sürdürdüğü hayat onu üretme- 


11 TEMMUZ 


Yönetmen: Darren Aronofsky 


Yapım Yılı: 1998 Süresi: 80 Dakika 

Son derece yetenekli bir matematikçi 
olan Max Cohen, doğadaki kaosun 
belli bir düzene sahip olduğuna inanmaktadır. Bu teorisinden hareketle, 
borsadaki hareketlenmelerde de bir 
düzen olduğunu ileri sürer. Çok geliş- 


de... Miş bir bilgisayar yardımıyla borsada- 


18 TEMMUZ 


Yönetmen: Doug Pray 


Yapım Yılı: 2001 Süresi: 84 Dakika 

Yönetmenliğini Doug Pray'in yaptığı 
Cızırtı, hip-hop dünyasında Df'lerin 
rolünü gözler önüne seren güçlü bir 
belgesel. Filmde, son 20 yıldır. müzik 
dünyasında giderek daha fazla söz sahibi olmaya başlayan Df'lerin pikabı 
nasıl etkili bir müzik enstrümanı hali- 


Oyuncular: Marcello Mastroianni, Sonia Braga, Antonio Cantafora, Paulo Goulart. 


lenir ve onu aşçı olarak işe alır. Onu 
başkalarının ilgi dolu bakışlarından 
kıskanan Nacip, Gabriela ile evlenmeye karar verir ve bu kararını hemen 
uygular. Ne var ki, tüm uyarılarına 
karşın Gabriela özgürlüğünden taviz 
vermeye yanaşmayacaktr. 


Oyuncular: Max von Sydow, Charlotte Rampling, Martin Landau, François Montagut. 


ye zorlamaktadır. Bir roman için aldığı avansın süresi dolmakta, yine de 
Kaufman bir türlü yazmaya başlamamaktadır. İşler öyle bir duruma gelir 
ki, eğer bir an önce yazmaya başlamazsa vergi borçları yüzünden evini 


de kaybedecektir. 


Oyuncular: Sean Gullette, Mark Margolis, Ben Shenkman, Pamela Hart. 


ki düzeni keşfetmeye çalışan Max, bir 
türlü istediği sonuca ulaşamaz ve paranoyanın içine düşer. Bir yandan şiddetli baş ağrıları, bir yandan da onun 
matematik dehasını kullanmak isteyen esrarengiz gruplar, Max'i deliliğin 
eşiğine getirecektir, 


Oyuncular: 0-Bert, Afrika Bambaataa, DJ Shadow. 


ne döndürdüklerini de inceleniyor. 
Ünlü hip-hop müzisyenleriyle çalışan 
belli başlı Df'lerin hayatları mercek 
altına alınıyor. Müzik üzerine yoğunaşan filmleriyle dikkat çeken Pray'in, 
Seattle rock ortamını anlattığı Hype 
adında bir filmi daha var. 


MARTIN LANDAU 


OSCAR'LI OYUNCU LANDAU, HEM 
SİNEMADA HEM TELEVİZYONDA BAŞARILI 
İŞLERE İMZA ATTI 


Martin Landau, on yedi yaşındayken New York Daily News'a 
karikatürist olarak girdi. Sahneye ilk kez 1951'de çıktı. Gazetede beş yıl çalıştıktan sonra 1955'te Lee Strasberg'ün Actors 
Studio'suna başvurdu. İki bin kişinin arasından yalnızca o ve 
Steve McOueen seçildi. Tiyatrodan sonra TV'ye geçti. En ünlü 
TV dizileri, karısı Barbara Bain'le birlikte oynadıkları Mission 
Impossible ve bizde de büyük ilgiyle izlenen Uzay 1999'dur. 

Her kötü adamın kalıbına giren, kılık değiştirme ustası Rollin 
Hand'i üç yıl süreyle oynadı. Sinemada payına daha çok, Hitchcock'un klasik gerilimi North by Nortihwestte (1959), Rushmore Dağı'nda Cary Grant'in parmaklarına basan sadist gibi 
tipler düşmüştür. Birkaç yıl uzak kaldığı oyunculuk dünyasına 
dönüşünde en büyük başarıyı, Tim Burton'ın Ed Wood'unda, 
Oscar ödüllü Bela Lugosi tiplemesiyle kazandı. 


DARREN 
ARONOFSKY 


İLK FİLMİ KÜLT STATÜSÜNE ULAŞAN 
ARONOFSKY, KUŞAĞININ EN 
PARLAK YÖNETMENLERİNDEN 


Darren Aronofsky'nin her şeyi sayılara bağlayan ilk filmi Pi'nin maliyeti 60 bin dolardı. Film, 
ona Sundance'ten ödül getirdi. Pi'de bir kentsel 
paranoya hikayesi anlatan Aronofsky, Reguiem 
for a Dream'le, dört ortak kabusu gözler önüne 
serdi. Filmin dört karakteri, sonunda tam anlamıyla uyuşturucunun dolaylı ya da dolaysız etkisi altına giriyorlardı. 

Aronofsky, İF Bağımsız Filmler Festivali'ne 
geldiğinde kendi sorunlarını anlatmadığı anlaşı!- 
dı, çünkü o uyuşturucu, içki ve sigaradan uzak 
duran bir Brooklyn çocuğu. Adındaki hip-hop 
ise, kendi icadı olan 'hip-nhop kurgu'dan geliyor, 


E 
e 


vi 
SR her salı /22'00 


NN .cnbi 


KOMEDİ FİLMLERİ 


12 TEMMUZ 


MMUZ 


19 TE 


N 
> 
— 
pi 
ui 
© 
NN 


Yl 
| VE 


Gt 
Gif Vou 


g 


. 


Yönetmen: Keenen Ivory Wayans 


Yapım Yılı: 1988 Süresi: 84 Dakika 
Keenen Ivory Wayans'ın yazıp yönettiği ve başrolünü üstlendiği Sexi Yakalayacağım, bir dönem çok iş yapmış 
*blaxploitation? filmlerinin başarılı bir 
parodisini yapıyor. 

Askerden dönen Jack Spade, kardeşi 
Junebug'ın öldüğü haberiyle yıkılır. 


Ea LE PLACARD 


ADISGRACE 
TO CRIMINALS 
EVERYWHERE. 


Yönetmen: Francis Veber 


'M GONNA GIT YOU SUCKA 


Oyuncular: Keenen Ivory Wayans, Bernie Casey, Antonio Fargas, Steve James, Isaac Hayes. 


Annesine ve Junebug'ın dul eşine bakmak görevi tamamen Jack'in üzerine 
kalmıştır. 
zünden ölen kardeşinin Mr. Big adlı 


Altın zincir bağımlılığı yü- 


bir mafya babasına borcu olduğunu 
öğrenen Jack, intikam almanın yollarını aramaya başlar. 


Oyuncular: Gerard Depardieu, Daniel Auteuil, Thierry Lhermitte, Michele Larogue. 


Yapım Yılı: 2001 Süresi: 80 Dakika 
Dolap, Daniel Auteuil ile Gerard Depardicu'yü bir araya getiren başarılı 
bir komedi. 

İşten atılacağını öğrenen François, eşcinsel rolü yaparak kovulmaktan yırtar. Patronu eşcinsel birini işten atma- 


nın kendilerine zarar vereceğini, hak- 


Yönetmen: Carl Reiner 


DEAD MEN DON'T WEAR PLAID 


larında ayrımcılık suçlaması yapılabileceğini düşünmüştür. Aynı şirkette 
çalışan ve homofobik olduğu bilinen 
Felix'e de François ile dost olması 
önerilir. Felix bu görevi o kadar ciddiye alır ki, karısı birisiyle ilişkisi oldugunu sanacaktır. 


Oyuncular: Steve Martin, Rachel Ward, Reni Santoni, Carl Reiner. 


Yapım Yılı: 1982 Süresi: 84 Dakika 

İşsiz güçsüz özel detektif Rigby Reardon'ın kapısı günün birinde açılır ve 
içeri gizemli ve çekici bir kadın girer. 
Juliet Forrest adındaki bu kadın, babasının bir cinayete kurban gittiğine 
inanmaktadır ve Rigby'ye olayı araş- 


tırması için 200 dolar teklif eder. 


Yönetmen: Guy Ritchie 


LOCK, STOCK AND TWO SMOKING BARRELS 


17 klasik Hollywood filminden parçaların kullanıldığı Ölü Adamlar Ekose 
Giymez, birçok ünlü yıldızın boy gösterdiği bir film. “Eski suç filmlerine 
niteliğindeki 
oyuncusu Steve Martin, aynı zamanda 


saygı” filmin başrol 


filmin senaristlerinden biri. 


Oyuncular: Jason Flemyng, Dexter Fletcher, Nick Moran, Jason Statham, Vinnie Jones, Sting. 


Üç arkadaşının tüm birikimlerini de 
alıp poker masasına oturan Eddy, hileli bir oyun sonucu varını yoğunu yitirir. Yeraltı patronlarından Harry'ye 
yüklü miktarda borçlanarak masadan 
kalkar. Aslında babası Eddy'ye yardımcı olup onu bu beladan kurtara- 


cak durumdadır; ama Eddy bunu *yediremeyeceğinden' işi kendi yöntemleriyle halletmeye karar verir. 
Karmaşık bir plan hazırlayan Eddy, 
işlerin daha da karışacağından ve ortalığın tam bir sirke dönüşeceğinden 
habersizdir. 


KEENEN IVORY 
WAYANS 


KOMEDİNİN SİYAH ÇOCUĞU, 
BEYAZ JIM CARREY'NİN DE # 
BABASI SAYILIR i 


Afrikal-Amerikalı, her derde deva Keenen 
Ivory Wayans, kalabalık bir ailenin üyesi. Kardeşleri arasında Damon, Kim, Shawn ve Marlon 
Wayans var. Ağabey Keenen, komedi dünyasına 'stand-up'çı olarak girdi. Sonra, Hollywood 
Shuffle'ın (1987) senaryosunu yazdı. 

İlk filmi //m Gonna Git You Sucka (1988) 
ona şöhreti getirdi. O ise, bütün ailesi- 
nin katıldığı TV dizisi m Living Color'la, Jim Carrey adlı beyaz bir 
çocuğu şöhrete kavuşturdu. 
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RACHEL WARD 


KÖKLÜ BİR İNGİLİZ AİLESİNDEN — — 
GELEN RACHEL WARD, OYUNCU 
OLMAYI SEÇTİ 


Dudley Kontu'nun kızı Rachel Ward'ı ilk kez Richard 
Chamberlain'li popüler mini dizi The Thom Birds'de izlediyseniz eğer, onu Avustralyalı sanmış olabilirsiniz. 
Oysa o, halis muhlis bir İngiliz asili. Ancak bu dizinin 
ardından Avustralya ile de yakın ilişkisi oldu. Sette tanıştığı Avustralyalı aktör Bryan Brown'la evlendi, yirmi 
yılı aşan beraberlikleri halen sürüyor. 

TV reklamlarında da bir “top model' olarak hayli arzı 
endam etmişliği vardır. Buna karşın, eğitimli bir oyuncu. Asil aktris Rachel Ward'ı bu ay Dead Men Don't 
Wear Plaid'de izleyeceğiz. Senaryosu, başrol oyuncusu Steve Martin'e ait olan filmde Martin, gündeliği 10 
dolar olan bir detektif, Ward da ondan yardım isteyen 
güzel Juliet. Yönetmen Reiner ise Juliet'in Nazi kahyası Von Kluck'ı oynuyor. 
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Yönetmen: Ingmar Bergman 


Yapım Yılı: 1976 Süresi:114 Dakika 

Büyük usta Ingmar Bergman'ın imzasını taşıyan Yüz Yüze, kocasından ayrı tatile çıkan psikiyatr Jenny Isak- 
son'ın başından geçenleri anlatıyor. 
Yaşlı bir kadının hayali yüzünden kö- 


6 TEMMUZ 


tü günler geçiren ve depresyona giren 
Jenny evli bir doktorla ilişkiye girer. 


- MY NAME IS JOE 


Yönetmen: Ken Loach 


Yapım Yılı: 1998 Süresi: 98 Dakika 

Glasgow'un fakir mahallelerinden birinde oturan Joe, hayatını geçici işler- 
le kazanmakta ve bir yandan da bir 
futbol takımını çalıştırmaktadır. Takımdaki oyunculardan birisinin, mahallenin mafyatik tiplerinden birine 


13 TEMMUZ 


yüklü bir borcu vardır. Karısı uyuştu- 


GOYA 


Yönetmen: Carlos Saura 


İspanyol sinemasının tanınmış ismi 
Carlos Saura, bu kez İspanyol sanatı- 


Tİ anan 
Fa KAR 


CARLOS SAURA e 


Tl RUMEN 
nın en önemli figürlerinden birisine 
çeviriyor kamerasını. 1746-1828 yılları arasında yaşamış olan İspanyol 
ressam Francisco de Goya y Lucientes 


20 TEMMUZ 


hem aşkları, hem de eserleriyle ün 


Yönetmen: Gus Van Sant 
Oyuncular: Matt Damon, Casey Affleck. 
Yapım Yılı: 2002 Süresi: 98 Dakika 


Adları Gerry olan iki genç adam çölde 
bilinmeyen bir yöne doğru arabayla 
yol almaktadır. Nereye gidecekleri 
belli olmasa da hedefe yaklaştıkları 
hissedilir ve bir süre sonra arabadan 
inerek yürümeye başlarlar. Kim oldukları, nereden geldikleri ve nereye 


Oyuncular: Liv Ullmann, Erland Josephson, Gunnar Björnstrand, Kari Sylwan. 


Ne var ki, bu kaçamak daha çok histeri krizlerine yol açar. Yaşlı kadının 
hayalinin yeniden belirmesiyle 'duruma daha fazla dayanamayan Jenny, 
intihara kalkışır. Film, insan psikolojisi üzerine yapılmış en yoğun çalışmalardan biri kabul edilmişti. 


Oyuncular: Peter Mullan, Louise Goodall, David McKay, David Hayman. 


rucu bağımlısı olan Liam'a yardım etmek Joe'ya düşecektir. 

Kendisi de bin türlü belaya bulaşmış 
olan Joe, sosyal görevli Sarah ile aşk 
yaşamaya başlar ve ikisi birlikte Liam 
ve ailesine yardım etmenin yollarını 
bulmaya çalışırlar. 


Oyuncular: Francisco Rabal, Jose Coronado, Dafne Fernandez, Maribel Verdu. 


yapmış ayrıcalıklı bir sanatçıydı. 
Goya'yı ölüm döşeğinde görüntüleyen 
ve yaşam öyküsünü geri dönüşlerle 
anlatan Saura, ünlü ressamın en ünlü 
eserlerinin bazılarına ilham veren Alba Düşesi ile yaşadığı tutkulu aşka 
özel bir vurgu yapıyor. 


gittikleri gibi sorular akılları kurcalar- 
ken Gerry ve Gerry dev çölün ortasın- 
da susuz ve yemeksiz bir halde kaybolacaktır. Geri dönüş de imkansız olduğundan gitgide çölün derinliklerine 
doğru ilerlerler. Yolculuk, hayatta 
kalma mücadelesine dönüşmüştür. 


PETER MULLAN 


USTA BİR OYUNCU OLAN 
MULLAN'IN ASIL HEDEFİ 
İYİ BİR YÖNETMEN OLABİLMEK 


Adı Peter Mullan, ama yönettiği ikinci film olan 
The Magdalene Sisters'a kadar, daha çok Ken Loach'un filmi My Name /s Joe'nun kahramanı olarak tanınıyordu. İskoç aktör, bir oyuncuyla sadece 
bir kez çalışmayı ilke edinmiş Loach'un, bu konudaki iki istisnasından birini oluşturuyor. Diğeri ise 
Mullan'ın Riff Raff ve Trainspotting'de birlikte oynadığı 'memleketlisi' Robert Carlyle. Peter Mullan 
bir yandan iyi filmlerde oynarken, bir yandan da çocukluktan beri heves ettiği yönetmenliği sürdürdü. 

İlk filmi Orpans'ın ardından yaptığı The Magdalena Sisters, ona hem Venedik Film Festivali'nin 
Altın Aslan'ını getirdi, hem de Vatikan tarafından 
kınanmasına yol açtı. 


MARIBEL VERDU 


CÜRETKAR KARAKTERLER 
CANLANDIRIYOR OLSA DA ASLINDA 
MÜTEVAZI BİR HAYATI VAR 


Maribel Verdü, Carlos Saura'nın Goya in Bordeaux'sunda, ressamın meşhur tablosunun modeli 


» olan Alba Düşesi'ni oynuyor. Saura onu hem iyi 
7 oyunculuğu, hem de fiziksel ve ruhsal olarak Dü- 


şes'e benzettiği için seçmiş. Henry Koster'ın 1959 


yapımı The Naked Maja'sında ise, asil ve asi güzeli 
- Ava Gardner canlandırmıştı. 

Maria Isabel Verdü Rollân gerçi bu filmle de kendini gösterdi, ama 
izleyicilerin unutamadıkları bir başka rolü var: Alfonso Cuaron'un Y Tu 
Mama Tambien adlı filminde, iki genç çocuğu baştan çıkaran, 28 yaşındaki cazip Luisa Cortes. Bu muzır yol filmindeki cesur sahnelerle 
Verdü'nun oyunculuğu, Luisa karakterini hafızalara kazımıştı. 

Maribel oyunculuk mesleğine 13 yaşında başladı. Daha önce de birkaç TV reklamında oynamıştı. Pedro Larrahaga ile 1999'dan beri sürdürdüğü mutlu bir evliliği var. Müziği ve okumayı seviyor. Yani, cüretkar 
karakterler sizi yanıltmasın. 


31 


EZ 
Mi 
— 
— 
— 
kle 
uj 


Gİ 


7 TEMMUZ 


ve 


CNBC-e 


www.cnbce.com 


14 TEMMUZ 


21 TEMMUZ 


RAY SHARKEY  TOVAH FELDSHUH 


her perşembe 22:00 


THE IDOLMAKER 


Yönetmen: Taylor Hackford 


Oyuncular: Ray Sharkey, Paul Land, Olympia Dukakis, Peter Gallagher. 


Taylor Hackford'ın ilk filmi İdol Yaratmak, rock'n roll starları yaratan 
bir adamın öyküsünü anlatıyor. Bir 
grup genci tüm dünyanın tanıdığı müzik ilahları yapmak üzere kolları sıvayan Vincent Vacarri, onlara hem profesyonel hem de kişisel ihtiyaçları olan 


THE HOLE 


Yönetmen: Nick Hamm 


her şeyi verir. 

Şarkı yazarı ve yıldız danışmanı Bob 
Marcucci'nin gerçek yaşam öyküsünden esinlenen ve müzikle dolu olan 
film, Grease ve The Buddy Holly 
Story gibi filmlerle karşılaştırılan 
renkli bir yapım. 


Oyuncular: Thora Birch, Desmond Harrington, Embeth Davidiz, Keira Knightley. 


Yapım Yılı: 2001 Süresi: 98 Dakika 

American Beanty filmiyle tanınan 
Thora Birch ile Pirates Of The Caribbean filminin yıldızı Keira Knighiley'in rol aldıkları Delik, tüyler ürpertici bir gerilim. Okul gezisine katılmak yerine “kafa bulmayı” tercih eden 
dört genç, kampus yakınında keşfet- 


Yönetmen: Peter Bogdanovich 


Yapım Yılı: 1985 Süresi:114 Dakika 

Yüzünün korkunç bir deformasyon 
geçirmesine sebep olan ölümcül bir 
hastalık, Rocky Dennis'in hayatını karabasana çevirmiştir. Özgür ruhlu bir 
kadın olan annesi Rusty ve onun motorcu arkadaşlarıyla mutlu olan delikanlı, ne yazık ki dış dünyada acıma 


Yönetmen: Menno Meyjes 


tikleri bir mahzene girerler, Burası 2. 
Dünya Savaşı'ndan kalma bir sığınaktır ve gençler kendilerine üç gün yetecek kadar erzak ve içki almıştır. Üç 
günün sonunda içeride kilitli kaldıklarını keşfettiklerinde maceranın aslında 
yeni başladığını anlarlar. 


Oyuncular: Cher, Eric Stoltz, Sam Elliott, Estelle Getty, Laura Dern. 


ya da iğrenme tepkileriyle karşı karşı- 
ya kalmaktadır. 

Son derece insan canlısı bir genç olan 
Rocky, çok kolay arkadaş edinmektedir ve kör olduğu için onun görünüşü- 
ne aldırmayan Diana adlı bir kıza aşık 
olacaktır. 


Oyuncular: John Cusack, Noah Taylor, Molly Parker, Leelee Sobieski. 


Adolf Hitler'in hayatını anlatan Max 
daha çok faşist diktatörün Nazi Parti- 
s'ni kurmadan önceki yıllarını konu 
ediniyor. Ressam olarak kariyer yapmak isteyen ve başarısız olan Adolf 
Hitler, 1918 yılında, bir kolunu savaş- 
ta yitirmiş eski bir ressam olan Max 


Rothman ile tanışır. 

Sanat simsarlığı yapan Max, bu işten 
iyi para kazanır ve Nina ile evlenir. Liselore adında genç bir de metresi olan 
Max iletişim alanında yetenekli bulduğu Adolfu başka alanlara yönlendirip tarihi değiştirecektir. 


THORA BIRCH 


4 YAŞINDA BAŞLADIĞI SİNEMADA 
AMERICAN BEAUTY'NİN KUZGUN KARASI 
SAÇLI, ASİ KIZI JANE OLARAK TANINDI 


Altı yaşındaki Thora Bireh, Purple People Eater'da 
(1988) küçük bir rolle sinemaya adım attığında, iki yıllık 
reklam ve TV oyuncusuydu. American Beauiy'de Kevin 
i Oo Spacey'nin asi kızını oynadığında ise, yılların oyunculuk 
tecrübesine sahip bir genç kız olmuştu. 

Elijah Wood'un küçük arkadaşı (Paradise), Harri- 
XX. sonFord'un kızı (Patriot Games, Clear and Present 
Danger) oldu. Hocus Pocus'ta, üç cadıyla uğraştı. 
Now and Then'de bir yeniyetmeyi oynadığında on 
üç yaşındaydı. Ertesi yıl Alaska'da kayıp babasını arayan Jessie'yi oynadı. Herkesin dikkatini American Beauty ile çekti. Thora kuzgun 
karası saçlı (0oyamıştı), asık suratlı asi Jane Bumham'la, Screen Actors Guild Ödülü de aldı. 


SIĞINAKTA GERİLİM 

Son olarak John Sayles imzasını taşıyan Silver Cityde Karen'i oynayan 
Thora Birch'ü, The Hole'un aşık genç 
öğrencisi Liz Dunn olarak izleyeceğiz. Liz, 
© babası bir Amerikan rock yıldızı olan Mi- 
“>ke'a aşıktır. Fen meraklısı arkadaşı Martin de ona. Sonunda Liz, Mike ve iki arkadaşları, üç günlük bir coğrafya araştırmasını, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 
bir sığınakta geçirmeye karar verirler. 
“Nick Hamm'in sürprizlerle dolu geriliminin diğer güzeli ise, Bend lt Like 
Beckham'ın sarışın futbolcusu Jess'i 

oynayan Keira Knightley. 
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HUTTON LONE 


LCEMAN Yönetmen: Fred Schepisi 


Kuzey Kutbu'na yapılan bir keşifte, donmuş bir halde bulunan bir mağara adamının hayata döndürülmesi bilimsel çevrelerde büyük yankılar uyandıracak bir 
gelişmedir. Iceman (Buzadam) adı verilen 


1 TEMMUZ 


PRESENCE OF MIND 


Yönetmen: Antoni Aloy 


Yapım Yılı: 2000 Süresi: 98 Dakika 

Henry James'in klasik eserinden beyazperdeye uyarlanan ve Esrarlı Ada, iki 
çocuğa bakmak üzere zengin bir ailenin 
yanına giren genç bir kadının yaşadıklarını anlatıyor. 


8 TEMMUZ 


Yönetmen: Bernard Rose 


Yapım Yılı: 1990 Süresi: 98 Dakika 

Ordudan bir kamyon çalarak kayıplara 
karışan Amerikalı asker Karl Hulten ile 
Hollywood yapımı gangster filmlerinin 


15 TEMMUZ 


tutkunu striptizci Betty Jones'un yolları 
kesişince, ölümcül bir ikili doğar. 


STATE OF GRACE 


Yönetmen: Phil Joanou 


Yapım Yılı: 1990 Süresi:128 Dakika 

Gangsterler Arasında gizli görevdeki bir 
polis detektifinin başından geçen olayları 
anlatıyor. Bir uyuşturucu çetesine sızmakla görevlendirilen Terry, çocukluğuçtiği mahalleye döner. Sızması ge- 
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nun geç 


Yönetmen: Alexandre Aja 


Yapım Yılı: 1999 Süresi: 94 Dakika 

Halka açık yerlerde resim yapmayı yasaklayan yasalara rağmen gizli gizli sanatnı sürdüren Theo'nun, erkek kardeşi 
Laurence ile başının derde girmesi an 
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meselesidir. Zira Laurence hükümet adı- 


CHICAGO JOE AND THE SHOWGIRL 


Oyuncular: Timothy Hutton, Lindsay Crouse, John Lone, David Sirathairn. 


bu tarih öncesi insan üzerinde deneyler 
yapan Dr. Shepard ve Dr. Brady onunla 
iletişim kurmanın ve onu parçalamak isteyen başka bir grup bilim adamını kurtarmanın bir yolunu aramaktadırlar. 


Oyuncular: Sadie Frost, Lauren Bacall, Harvey Keitel. 


Anne babaları öldükten sonra çocukların 
vasiliğini üstlenen amcaları tarafından 
işe alınan genç bakıcı, bir süre sonra 
oturdukları evin karanlık bir sır barındır- 


dığını keşfedecektir. 


Oyuncular: Emily Lloyd, Kiefer Sutherland, Patsy Kensit, Keith Allen. 


Karl, kıza adının Chicago Joe olduğunu 
söylemiştir ve Betty de onun sayesinde 
fantezilerinde yaşattığı maceraları gerçege dönüştüreceğine inanmıştır. Başrolde 
2Pten Kiefer Sutherland var. 


Oyuncular: Sean Penn, Ed Harris, Gary Oldman, Robin Wriht Penn, John Turturro. 


reken çete de Terry'nin en iyi arkadaşı 
Jackie'nin erkek kardeşine aittir. Bir de 
üstüne ilk göz ağrısı Kathleen ile yeniden 
bir araya gelince işler iyice karışır, zira 
genç kız da çete liderinin kız kardeşidir. 


Oyuncular: Stanislas Merhar, Marion Cotillard, Wadeck Stanczak, Pierre Vaneck. 


na çalışmaktadır. Resim çizerken yakalanan babaları hükümet tarafından cezalandırılmış, gözlerindeki renk algılama 
hücreleri alınarak tek renkli bir hayata 


mahkum edilmiştir. 


DAVID STRATHAIRN 


YETENEKLİ VE BAŞARILIYDI, AMA HER NEDENSE HOLLYWOOD ONA 
HAK ETTİĞİ DEĞERİ HİÇBİR ZAMAN VERMEDİ 


Kendisi Hollywood'un kadri kıymeti en bilinmemiş aktörleri arasında yer alır. Bu listede onunla 
birlikte William H. Macy, John C. Reiliy, Philip Seymour Hoffman da sayılabilir. z 

David Strathairn pek çok filmle, özellikle de sık 
sık birlikte çalıştığı yönetmen John Sayles'in filmleriyle eleştirmenlerden övgü almıştı. Oyunculuğa 
öğrenciyken, aynı üniversitede okuyan Sayles ile 
tanışınca başladı. İkisi ilk kez, Retum of the Seacaucus Seven'da bir araya geldiler. 

Strathairn okul bitince büyükbabasını ziyaret etmek için Florida'ya gitti, ama büyükbabası o daha 
yoldayken ölmüştü. Genç David de Ringling Biraderler Palyaço Koleji'ne girdi. Okulu bitirdi ve gezginci bir sirkte altı ay palyaço olarak çalıştı. 

Bilmiyoruz, oyunculukta faydasını görüyor mu? 


SADIE FROST 


HOLLYWOOD'UN 
DAVETLERİNE KULAK 
ASMAYAN AVRUPALI GÜZEL 


Vejetaryen Sadie Frost'u Amerikalı seyirciler Coppola'nın Bram Stoker's Dracu- 
la filminde, Winona Ryder'ın kan emen arkadaşı Lucy olarak tanıdı. Bir de, Jude 
Law'ın eşi olarak. Law, yıllarca bir türlü kavuşamadığı Sadie'nin hasretini çekmiş, nihayet onunla evlenince üç çocuk yapmış 
ve başka ufuklara doğru uzaklaşmıştı. 
Frost, Hollywood'un davetlerine hep sırt 
çevirdi, küçük İngiliz filmlerinde oynamayı 
tercih etti. Hatta Jonny Lee Miller, Ewan 
McGregor, Sean Periwee ve Jude Law ile 
ortak oldukları Natural Nylon diye bir şirketleri de var. 

Bohem bir ailenin kızıydı, oyunculuğa üç 
aşında başladı. Bir punk döneminin ardından da tiyatroya döndü ve aktör Gary 
Kemp'le evlendi. İkinci evliliğini yine Shopping'i çevirirken tanıştığı Jude Law'la 
1997'de yaptı, önceki yıl boşandılar. 
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THE PLAYBOYS 


Yönetmen: Gillies MacKinnon 


saat 19:00 


Oyuncular: Albert Finney, Aidan Ouinn, Robin Wright Penn, Milo 0”Shea. 


1957 yılında İrlanda'nın ücra bir köşesinde geçen Çapkınlar, doğurmak 
üzere olduğu çocuğun babasını açıklamayan bir kadının etrafında gelişiyor. 
Tam da bir Pazar ayini sırasında başlayan doğum süreci, köyün rahibini 

kızdıracak ve genç kadını zorla evlen- 


 UNTIL SEPTEMBER saat 21:00 


Yönetmen: Richard Marguand 


dirmek isteyeceklerdir. 

Meydana gelen skandalın boyutları, 
kasabaya gelen Playboys adındaki aktörlerden oluşan tiyatro ekibinden bir 
oyuncunun, özgürlüğüne düşkün bu 
kadının kalbini çalmaya çalışmasıyla 
büyüyecektir. 


Oyuncular: Karen Allen, Thierry Lhermitte, Christopher Cazenova, Hutton Cobb. 


Yapım Yılı: 1984 Süresi: 92 Dakika 

Star Wars üçlemesinin son filmi olan 
Return Of The Jedi'ı yöneten Richard 
Marguand'ın imzasını taşıyan film, 
uçağını kaçırdığı için Paris tatilinden 
dönemeyen genç bir Amerikalı kadının yaşadığı romantik macerayı konu 
ediniyor. 


ANGIE saat 19:00 


Yönetmen: Martin Lagestee 


Yapım Yılı: 1993 Süresi: 94 Dakika 
Hollanda yapımı Aygie, annesinin erkek arkadaşı tarafından taciz edilince 
evinden kaçan bir genç kızın başından 
geçenleri anlatıyor. 

Hayatını araba çalarak kazanan erkek 
kardeşi Alex'in yanına taşınan Angie, 
kumar yüzünden mafyaya borçlanmış 


Yönetmen: Paul Schrader 


Mo, zengin bir bankacı olan Xavier 
de la Perouse ile tanışır ve evli olduğu 
halde onunla ilişkiye girer. Mo için ilk 
başta küçük bir eğlence olarak başlayan bu birliktelik, adamı her türlü acı- 
ya katlanacak kadar çok sevmesine 
kadar varır. 


Oyuncular: Annemarie Rottgering, Daniel Boissevain, Hidde Schols, Derek de Lint. 


Frank ile tanışır. Kısa sürede aralarında bir aşk başlar. 

Dertlerine çare arayan üç genç bir 
banka soymaya karar verirler, ama 
soygun sırasında işler ters gider. Kurtulmak için çıktıkları yolda daha da 
dibe batarlar. 


Oyuncular: Natasha Richardson, William Forsythe, Ving Rhames, Frances Fisher. 


N Yapım Yılı: 1988 Süresi: 100 Dakika 


Amerikalı basın devi William R. Hearstün torunu Patty Hearst'ün 1974 
yılında bir terör örgütü tarafından kaçırılmasını anlatan film, usta senarist 
ve yönetmen Paul Schrader'ın imzasını taşıyan belgesel nitelikli bir drama. 


Symbionese Kurtuluş Ordusu tarafın- 


dan kaçırılan ve 57 gün boyunca rehin 
tutulan Patiy Hearst, örgütün karizmatik lideri Cingue'den çok etkilenecektir. Zengin bir aileden gelen Patty, 
bu süreçte kendini ve hayatını sorgulayacak ve örgütle birlikte soygunlara 
katılacaktır. 


SILENT RUNNING 


i | Yönetmen: Douglas Trumbul| 


Yapım Yılı: 1971 Süresi: 86 Dakika 
Senaristleri arasında The Deer Hunter 
filminin yönetmeni Michael Cimino'nun da yer aldığı Sessiz Kaçış, başrolünü Bruce Dern'ün oynadığı bir bi- 


limkurgu filmi. Dünyadaki tüm yeşil 
alanlar yok olmuş ve evrende kalan 
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tek yeşillik de yörüngedeki bir uzay 


MIRAMAX CLASSI€CŞ 


PARKER POSEY 


Yönetmen: Mark S. Waters 


“Dark, Clever f 
Gone e : 
Yapım Yılı: 1997 Süresi: 82 Dakika 
“Bitingiy a > 
di Wendy MacLeod'un tiyatro oyunun- 


yer , dan sinemaya uyarlanan Lanetli Sevi gili, evlenmek istediği kızı ailesiyle ta- 


> HÇLEE nıştırmak üzere eve getiren bir gencin 
5 yaşadıklarına odaklanıyor. Son derece 
— sıradan bir gelin adayı olan Leslie'yi 
—..... — —— A ailesine beğendirmeye çalışmakla, zor 


Yönetmen: Jeff Kanew 
Oyuncular: Linda Fiorentino, Anthony Edwards, 
Yapım Yılı: 1985 Süresi: 96 Dakika 


Adını, California Üniversitesi öğrencilerinin boya püskürten silahlarla oynadıkları bir oyundan alan Gotcdha, 
tatilini Paris'te geçiren Amerikalı bir 
öğrencinin yaşadığı macerayı anlatıyor. Esrarengiz güzel Sasha tarafından 


30 TEMMUZ 


uluslararası bir komplonun içine sü- 


Yönetmen: Robert Dornhelm 


Yapım Yılı: 1989 Süresi: 88 Dakika 
Aralarında sıradışı müzisyen Tom 
Waits'in de yer aldığı zengin oyuncu 
kadrosuyla dikkat çeken Cold Feet, 
komediyle macerayı harmanlayan sürükleyici bir film. 

Küçük bir suç çetesinin lideri olan 


30 TEMMUZ 


Monte Latham ile sevgilisi ve tetikçisi, 


saat 19:00 


THE HOUSE OFYES saat 21:00 


Oyuncular: Bruce Dern, Cliff Potts, Ron Rifkin, Jesse Vint. 


üssünde bulunan bir serada muhafaza 
edilmiştir. Üssün yok edilmesi emrini 
alan sera bekçisi Lowell, emri yok sayacaktır. Ekip arkadaşlarının öldürülmesi nedeniyle, sadece üç robot eşliğinde bu ekolojik cenneti korumak 
için her şeyi yapacaktır. 


Oyuncular: Parker Posey, Josh Hamilton, Tori Spelling, Freddie Prinze ir., Genevieve Bujold. 


bir işe kalkışan Marty'yi gergin bir 
hafta sonu beklemektedir. Mariy çok 
geçmeden hatayı nişanlısını getirmek- 
le değil, ailesini ziyarete gelmekle yaptığını anlar. Genç bir kadronun rol aldığı film, komediyle psikolojik drama- 
yı harmanlıyor. 


Peter Pan, Ayshea Leigh. 


rüklenen Jonathan Moore, okulda oynadığı Gotcha'nın çok yardımını görecek ve bu şekilde hayatta kalabilecektir. Paris ve Berlin'de çekilen filmin 
başrolünde ER'dan tanıdığımız Anthony Edwards'ı, henüz saçları dökülmemiş haliyle izleyeceğiz. 


Oyuncular: Keith Carradine, Tom Waits, Sally Kirkland, Bill Pullman, Rip Torn. 


hatırı sayılır miktarda mücevheri 
Meksika sınırından geçirmek üzere 
yola çıkarlar. Mücevherler cerrahi bir 
müdahaleyle yanlarındaki bir atın içine saklanmıştır ve sınırı geçince atı 
vurup mücevherleri alacaklardır. Ancak yol çeşitli sürprizlere gebedir. 
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YAZ KOMEDİLERİ 


YAZ BOYUNCA HAFTA İÇİ HERGÜN 19:15'TE TEKRAR BÖLÜMLERİYLE 
KOMEDİ DİZİLERİ YAYINLANACAK. HAFTAYA THE SIMPSONS İLE BAŞLAYIP, 


MALCOLM IN THE MIDDLE İLE VEDA EDECEĞİZ 


PAZARTESİ 


THE SIMPSONS . 

15 dakikada neler yapabilirsiniz? Duş alabilirsiniz, ortalama üç şarkı dinleyebilirsiniz, metroyla 
Taksim'den 4. Levent'e gidebilirsiniz... Matt Grocning ise bu süre içinde ABD'de en uzun süre yayında kalma rekoru kıran bir dizi yarattı. Doğru okudunuz. Matt Groening, tuhaf davranışları ve sıradışı tavırlarıyla herkesin sevgilisi olan The Simpsonst'ı, 
yapımcılardan biri olan James Brooks'un ofisinde 
15 dakikada yaratmış. 


Yi 
» 


İlk defa 
sa skeçler olarak çıktığı zamandan bu yana dizide 
doğal olarak birçok değişiklik oldu: 


987 yılında Tracey Ulmann Show'da kı- 


Homer'ın mağara adamı görüntüsü, Bart'ın burnu, Margeın saçları değişti. Bunların yanı sıra 
birçok şey de sabit kaldı. Örneğin Lisa ve Bart bir 
türlü ilkokulu bitiremedi. Dizide yapılan değişiklikler ve çok uzun süredir değişmeyen bazı ögeler asla 
dizinin izlenme oranını etkilemedi. İzleyici, bu sevilen ailenin fertleriyle hep ilgilendi. 


© ÇARŞAMBA 


TWO AND A HALF MEN 

Malibu sahilinde yaşayan çapkın ve bekar bir şarkı sözü yazarı olan Charlie Harper'ı ancak bir çocuk 
yola getirebilirdi. Charlie, hiçbir kadına bağlanamadığı için, bu görev erkek kardeşi Alan'ın çocuğu Jake'e düştü. 

On iki yıllık evliliğin ardından, eşi tarafından kapı önüne konan Alan, oğluyla birlikte Charlie'ye taşınır. Charlie'nin hesaba katmadığı şey, hızlı hayatından vazgeçmek zorunda kalacağıdır. Ancak 
Charlie onlara o kadar alışacaktır ki; bu “aile yaşantısını” kaybetmemek için her şeyi yapacaktır. 


SCRUBS 

Scrubs'ta, dizinin ana karakteri J.D. olarak tanınan John Dorian'nın gözünden, stajyer doktorların 
hastane maceralarını hep birlikte yeniden evlerimize 
konuk edeceğiz. Diğer hastane dramalarından farklı 
olarak, “gerçeküstü” bir hastane olan Sacred Heart'ın koridorlarında mizahı da trajediyi de birlikte 
izleyeceğiz. Ateşli hemşire Carla'nın yardımıyla, 
stajyer doktorlarımız J.D., kolejden beri en yakın arkadaşı olan Turk ve asosyal Elliot doktorluk yolundaki engelleri birer birer aşacaklar. 


ACCORDING TO JIM 

Bazen onu bir kaşık suda boğmak istiyorsunuz degil mi? Hatta Courtney Thorne-Smith'in canlandırdığı Cheryl niçin hâlâ bu adamdan boşanmıyor diye 
düşünüyorsunuz... Bahsettiğimiz bu duyarsız ve düşüncesiz adam, Jim Belushi'nin dizideki karakteri 
Jim'den başkası değil tabii ki. Neyse ki, size sinir 
harbi yaşattıktan sonra da olsa, sonunda doğru yolu buluyor. According to Jim, adı üzerinde Jim Belushi'nin dizisi. Ancak dizi, Jim'in eşi Cheryl, çocukları, Cheryl'tın kardeşleri Dana ve Andy ile bize çok 
samimi bir aile tablosu sunmayı başarıyor. 


MALCOLM IN THE MIDDLE 

Herkes zeki olmak ister. “Biraz daha zeki olsaydım hayat daha kolay olurdu? diyorsanız, bunu bir 
de 1O seviyesi 160 olan Malcolm'a sorun. 

Üstün zekalı olduğu belirlendikten sonra bütün 
hayatı değişti. Özel bir sınıfa alınınca etrafı parlak 
zekaları ve üstün yetenekleriyle sosyal uyum problemi yaşayan yaşıtlarıyla çevrildi. Zekası hayatı zorlaştırmış olsa da, kardeşleri Dewey ve Reese ile birleşip anneleri Louise'e karşı daha etkili plan yapabilmesine de yardımcı oluyor. 
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DESPERATE 
HOUSEWİVES 


UMUTSUZ EV KADINLARI SONBAHARA KADAR TATİLE GİRDİ, AMA 
MAGAZİN HABERLERİNDE ADLARI SIK SIK ÇIKIYOR. 
İŞTE ONLARA DAİR EN SICAK HABERLER 


100 Ünlü Listesi'nde iki ev kadını “Umutsuz” aktöre yapılan suçlama düştü 
Umutsuz Ev Kadınları'ndan Teri Hatcher ve Eva Dizide Zach Young'ı canlandıran 17 yaşındaki 
Longoria Forbes dergisi tarafından hazırlanan 100 o Cody Kasch, toplum içinde marihuana içerken ya- 
Ünlü Listesi'nde ilk kez yer aldı. Listedeki diğer (o kalandı. Yargıç duruşma sonucunda, Kasch'in bir 
isimler arasında Paris Hilton, Jessica ve Ashlee ( yıl boyunca başka adli kovuş- 
Simpson yer alıyor. Bu sene listeye girmeyi başara- Oturma geçirmemesi halinde 
mayan isimler arasında Courtney Cox, Lisa Kud- bütün hükümlerin düşmesi | 
row ve Tom Hanks var. Forbes yazarı Peter Kafka (kararını aldı. 
listeyi hangi kritere göre hazırladıklarını açıkladı: 
“Eğer listede değilseniz bu artık yıldız olmadığınız Felicity Huffman'a Tribeanlamına gelmiyor, ama değeriniz düşmüş o ca'dan ödül... 
demek. Bu liste, sadece kimin ne kadar Transamerica'da rol alan 
kazandığını ölçmek değil, kaç insa- o Felicity Huffman, henüz ame- 
nın ünlülere önem verdiğini ölç-  liyat geçirmemiş transseksüel 


mek amacıyla hazırlanıyor.” kadın rolüyle Tribeca Film 
Festivali'nde En İyi Kadın 
Oyuncu Ödülü'nü kazandı. 


Çapkın bahçıvan aldatma- 
ya karşı 

Dizide bahçıvanı canlandıran Jesse Metcalfe evli 
bir kadınla asla bir ilişki yaşamamaya yemin etti. 
Dizide, evli bir karakter olan Gabrielle Solis'le ilişkisi olan Jesse, 
“Evli bir kadınla asla ilişkim 
olmadı, bu başına bela al- 


mak olur” diyor. Buna 
rağmen 27 yaşındaki yakışıklı aktör, daha “tecrübeli” 
oldukları için kendisinden 
daha büyük kadınları tercih 
ettiğini de sözlerine ekliyor. 


YENİ BÖLÜMLER 
SONBAHARDA 


Marc Cherry, özel bir bölüm planlıyor... 
Desperate Housewives'ın yaratıcısı Marc Cherry popüler televizyon 
dizisine, her şeyin başlangıcıyla ilgili bir bölüm eklemeyi düşünüyor. 
“Bütün kadınların Wisteria Lane'e 
taşındıkları günü gösteren bir bölüm yapmayı çok isterim” diyen 
Cherry, hayranların eski karakterlerden bazılarını yeniden görme fikrini beğeneceklerini düşünüyor. Bu 
özel bölümde anlatıcı Mary Alice 


Young'ın intiharından önceki döne- 


me odaklanmayı düşünüyor. 


Eva Longoria'nın paranoyası 

Güzel yıldız Eva Longaria, evinin etrafındaki çalılıklarda saklanan fotoğrafçıların yerini bir tecavüzcünün alacağı paranoyasına kapılmış. Desperate Howsewives'ın başarısıyla bir anda herkes tarafından tanınan bir yıldıza dönüşen Longoria, “haber 
hedefi” olmaya başladığından beri kendini çok daha 


az güvende hissettiğini itiraf ediyor. Çekici oyuncu, 
“Evimin dışında kamp kurmuş insanlar var ve bu 
çok korkutucu. Ben yalnız yaşayan bekar bir kadınım. Çalılıklarda saklanan paparazzi mi yoksa bir 
tecavüzcü mü bilmiyorum ve korkuyorum? diyor. 


k ANADOLU HAYAT 
NZ” o EMEKLİLİK 

Teri'nin çıplak pozu 

Umutsuz ev kadınlarının en güzellerinden Teri 
Hatcher, erkek dergisi Playboy'a çıplak poz vermeyi kabul etti. Ancak hemen gidip dergiye abone olmadan önce, çekim için bir şartı olduğunu hatırlatalım. O da poz karşılığında 10 milyon dolar ödenmesi. 
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Teri Hatcher'ın paparazzi şikayeti 

Teri Hatcher şu günlerde paparazzilerin kızı 
Emerson üzerindeki etkilerinden dolayı oldukça endişeli, çünkü yedi yaşındaki kızı, agresif fotoğrafçılardan çok korkuyor. 

Hatcher “Paparazziler Emerson'ı ağlatıyorlar, o 
koca uzun objektifli kameralarıyla onu o kadar 
korkutuyorlar ki...” diye şikayet ederken, magazin 
gazetecileri de durumdan memnun değil. Onlar da 
Teri Hatcher'ı kızıyla birlikte indirimli satışlarda 
fotoğraflamak yerine daha ilginç kareler yakalamak 
istiyorlar. Önerileri ise Hatcher'ın seksi kıyafetlerle 
gece kulüplerine gitmesi. 


DİZİLER 


Ye MAYAN MSN 19:15 LİSTEN UP | 20:00 THE 0.C | 21:00 WITHOUT A TRACE 
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Çekimler tamamlandıktan ve kameralar kapandıktan sonra setlerde neler yaşandığı hep merak konusu olmuştur. İzleyiciler ekranda gördükleriyle yetinmez ve fazlasını isterler. Oyuncuların gerçek hayatta nasıl yaşadıkları, aralarındaki ilişkiler sohbet 
konusu olur. Eğer söz konusu dizi The O.C. gibi izlenme oranı yüksek, popüler bir dizi ise sorular ve 
dedikodular da çoğalır. 
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The O.C. oyuncularının sette aslında iyi vakit geçirmediği ve birbirlerine dayanamadıklarına dair çıkan söylentiler bu duruma iyi bir örnek, 

21 ve 22 Temmuz'da birer gün arayla yayınlanacak iki özel The O.C. bölümü, Obsess Completely 
ve A Day in #be Life bütün bu soru işaretlerini ortadan kaldırıp, bize setin arka planını anlatacak. Ekibin “gerçek? hallerinden kesitler izleyeceğiz. 


ADAYINTHELIFE 

22 Temmuz'da yayınlanacak A Day in he Life'ta, 
oyuncular arasındaki uyum gözler önüne seriliyor. 
Özel bölümde, çok özel bir isim izleyici ile tanıştırılıyor. Bu isim tabii ki The O.C.'nin yaratıcısı ve yazarı Josh Schwariz'dan başkası değil. Bir gençlik dizisi olan The O.C.'nin diyaloglarının ve karakterlerinin başarısı da bir bakıma Schwarız'ın henüz 27 
yaşında olmasından kaynaklanıyor. Schwartz yaşı 
dolayısıyla hem genç oyuncularla, hem de orta yaşlılarla çok samimi ve rahat iletişim kurabiliyor. 

Oyuncular ister istemez diziye bir şeyler katıp beraber üretim sürecine dahil oluyor. Hatta başta *setin soytarısı” olarak adlandırılan, şu sıralar dizinin 
güzel yıldızlarından Rachel Bilson'la aralarında bir 
şeyler olduğu iddia edilen David Brody dahil. Herkes dizinin yapımında o kadar eğleniyor ki, bu rahatlığın etkisiyle diziye doğaçlama birçok bölüm eklenebiliyor. Örneğin Rachel Bilson, çekim sırasında 
birden kendisini Alm Kızlar'ın şarkısını söylerken 
buluyor ve hemen oraya bir Altın Kızlar diyaloğu 
ekleniyor. Sohbet sırasında Peter Gallagher kaşları- 
nın kalınlığı üzerine annesiyle yaptığı bir konuşmayı anlattıktan sonra, benzer bir diyaloğu Sandy Cohen ve oğlu Seth arasında izleyebiliyoruz. 


KAMERA ARKASI 

A Day in ihe Life bize, genelde arka planda kalan 
Schwarız'ı tanıtması dışında, dizinin müptelalarının 
çok hoşuna gidecek çarpıcı röportajlar da içeriyor. 
Bu röportajların en güzel yanı da ekibin daha önce 
hiç görmediğiniz yönlerini görüp, birbirleri hakkındaki kişisel hikayelerini dinleme fırsatı vermesi. 

Schwartz'ın bize seti gezdirdiği bölümdeyse, havuzun aslında hiç derin olmadığı ve oyuncuların dizlerinin üstünde yürümeleri gerektiği gibi komik bilgiler yer alıyor. 

Okuyucu mektuplarından da anlaşıldığı üzere, izleyicilerin en çok ilgisini çekecek bölüm, The O.C. 
müzikleri üzerine ekiple yapılan konuşmalar olacak 
gibi görünüyor. Elinizde kağıt ve kalemi hazır bulundurmanızı öneririz. i 

Sahne arkası, çekim hataları gibi daha birçok bölümden oluşan özel bölüm, The O.C. sevenlerinin 
fazlasıyla tatmin olacakları bilgi ve görüntü barındırıyor. The O.C.'yi hâlâ takip etmeyenler içinse diziyi tanımaları için kaçırılmaz bir fırsat! 

ÖZEL 
BOLUM! 


Obsess Completely 21 Temmuz, 20:00 
A Dayin the Life 22 Temmuz, 20:00 


YAZ EKRANI 


- HAFTA İÇİ HERGÜN 
saat 20:00 


25 TEMMUZ'DAN İTİBAREN & 


MISS MATCH 


DÜNYANIN EN GÜZEL ÇÖPÇATANI 
ALICIA SILVERSTONE EVLENDİ 


BRAUN 


Silk-&pil 


Alicia Silverstone, sonunda 
evlendi. 28 yaşındaki yıldız, 
önce 1995 yapımı C/ueless, 
ardından da Miss Maich'te 
çöpçatan rolleriyle tanındığı 
için, uzun süredir birlikte 
olduğu erkek arkadaşı 
Christopher Jarecki ile 
evlenmesi magazin 
dünyasında normalden 
daha büyük etki yarattı. 

Özellikle Miss Match'te 
canlandırdığı Kate Fox 
karakteri, dizinin her 
bölümünde birçok kişinin 
evlenmelerine aracılık 
etti. Oysa ünlü yıldız 
S.T.U.N. adlı müzik 
grubunun solisti 
Jarecki ile sekiz yıldır 
birlikteydi; ama bir 
türlü evlilik lafı 
etmiyorlardı. 


YAZ TEKRARI 

25 Temmuz'dan 
itibaren hafta içi hergün 
saat 20:00'de Miss 
Match'i yeniden 
izleyeceğiz. 

Kate Fox'un çöpçatanlık 
maceralarını kaçıranlar için 
Yaz Ekranı'nda 
yayınlanacak tekrar 
bölümleri iyi bir fırsat. 

Her bölümde yeni aşk 
maceralarıyla Kate Fox 
işbaşında. 


ONUN GÖZÜ, HAFİFMEŞREP ROLLERDE 


Liseden mezun olur olmaz, Hollywood umutlarıyla Sydney'den Los Angeles'a taşındı. Televizyon 
reklamları ve NYPD Bine ve Party of Five dizilerinde küçük rollerle geçen yıllardan sonra, Wirhowt A 
Trace'te FBI ajanı Samantha Spade rolü ile Hollywood'un takdirini toplamayı başardı. 

Mini dizi Blonde'da Marilyn Monroe'yu canlandıran Montgomery, Sam rolünden çok memnun olsa da, daha “hafifmeşrep? rollere inmeyi tercih 
ediyor. “Ellilerin seks kediciği tarzına bayılıyorum 
ve Marilyn bu büyüyü temsil ediyordu?” diyor güzel 
oyuncu ve ekliyor: “Gerçek hayatımda dizideki Samantha'dan çok farklıyım.” 


İşte birkaç soruyla Montgomery: 


Günlük görünüşünle 
rakterin görünüşü nası, 


Dizide saçım düz ve pa 
galı yaparım. O kadar düz 
takım elbise giymem. Daha | 
rin pantolonlar alırım: 
Bir güzellik felsefen var mı: 
Hemen yapılabilecek düzeltme 
netmıyorum. Uyumak, sağlıklı b 
mak gibisi yok 
ardan geçi 
Ve sen bütün bunları yapıyor musun? 
Çok uyurum ve hergün egzersiz yaparım. Yoga 


yaparım ve koşarım. İyi beslenmeye çalışırım. 


ZLESİ 19:15 LİSTEN UP) 20:00 THE O.C | 21:00 WİTHOUT A TRACE BÜYÜK FİNAL 
19:15 THE SIMPSONS | 20:00 MISS MATCH 


LİSTEN UP 


SEINFELD LANETİ'NİN SON KURBANI L/STEN UP. 
4 TEMMUZ'DA FİNALINİ İZLEYECEĞİMİZ DİZİNİN YENİ BÖLÜMLERİ 
ÇEKİLMİYOR. JASON ALEXANDER DA LANETİ KIRAMADI 


İşte yine olmadı ve Listen Up da yayından kaldırıldı! “Seinfeld Laneti” tüm şiddetiyle sürmekte. 

Bilmeyenler için hatırlatmakta fayda var. “Hiçbir 
şey hakkında” sloganıyla ortaya çıkan ve televizyon 
dünyasına bomba gibi düşerek devrim etkisi yaratan Seinfeld, 1998 yılında bittiğinde, tüm 
gözler dizinin oyuncuları üzerine çevrilmişti. Kazandıkları para sayesinde bir süre ortada görünmeden yaşamayı seçen dörtlü 
çetenin üyeleri tekrar ortaya çıkmaya başladıklarında, herkesi de bir heyecan sardı... Oysa her kim kamera karşısına geçtiyse, kaynağı belirsiz bir uğursuzluk 
çöktü üstüne. Hiçbiri başarılı olamadı. 
Bırakın Seinfeld'in yakaladığı başarıyı, 
ne yaptıkları filmler para kazanabildi, 
ne de çektikleri diziler yayında kaldı. 


KİM NEREDE? 

Jason Alexander, rol aldığı çok 
sayıda filmle ekibin en inatçı karakteri. Temmuz ayının başında 
final bölümünü izleyeceğimiz 
Listen Up ise onun en iddialı denemesiydi. 

Şimdi gözler Julia Louis-Dreyfus'un 
üzerinde. Dreyfus, CNBC-e'de de yayınlanan ve Seinfeld Laneti'nden payını 
alarak iptal edilen Wazching Ellie'nin ardından Old Christine adlı yeni bir sitcom 
için kolları sıvadı. 

Bu arada Seinfeld ekibi içinde en özel karakter olan Cosmo Kramer hayranlarını da 
merakta bırakmayalım. Michael Richards, 
Wah-Wah adlı bir filmin kadrosunda yer 
alıyor. Richards, bu filmde sadece yan karakterlerden biri. Seinfeld Laneti izin verirse belki bir gün onu da başrolde olduğu bir 
filmde izleyebiliriz. Ne lanetmiş ama! 


de NİN 19:15 TWO AND A HALF MEN 20:00 THE O.C (21:00 THE 4400 
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DİZİLER 


ABD'DE YENİ SEZON BÖLÜMLERİ BAŞLADI. 
İLK SEZONUN TEKRARINI İZLEDİĞİMİZ THE 4400'ÜN İKİNCİ SEZONU 
YENİ YAYIN DÖNEMİNDE CNBC-e EKRANINDA OLACAK 

Gizemli öyküsüyle, yılın en ilgi çeken yapımları o na karşın, birçok sorunun yanıtlanıyor olması ve 
arasında yer alan T4e 4400'ün ikinci sezon bölüm- — gittikçe “oturan” öykü sayesinde, Te 4400 hayranleri ABD'de yayınlanmaya başlandı. Yeni yayın o ları da tatmin olacağa benziyor. 


T 


döneminde CNBC-e'de de izleyeceğimiz yeni sezon- İlk sezonu kaçıranlar, yeni yayın döneminde ek- 

da, bilinmeyenlerin üzerindeki sır perdesi gittikçe ( rana gelecek ikinci sezon öncesinde, Salı günleri sa- 

daha da aralanıyor. at 21:00'de ilk sezonun tekrarını izleyebilir. 
Dizinin yayınlandığı ülkelerde, ikinci sezonun çe- 4400 kişinin anlaşılmaz bir şekilde ortadan kay- 


kildiğinden habersiz çok sayıda izleyici, ilk sezonun — bolup, yıllar sonra aynı gün tamamının geri dönmefinalini yetersiz bulmuş ve tepki göstermişti; ama ( si üzerine kurulu öyküde, kaybolanların yaşadığı giikinci sezon bölümleriyle birlikte bu şikayetler sona ( zemli deneyim çözülmeye çalışılıyor. 
i ğ 


erecek gibi görünüyor. İlk sezon ekibinden bazı 
oyuncuların diziden ayrılmış olması- i 


el 19:15 SCRUBS 20:00 THE O.C 


21:00 ER 


(20:00 MISS MATCH 


ACİL SERVİS ELEMANLARININ KENDİ ARALARINDA 
ANLAŞTIKLARI BİR DİL VAR. ER SAYESİNDE BU 
JARGONU BİZLER DE ÖĞRENDİK 


b 

Banana bags (Muz torbaları): Kronik alkoliklere 
verilen sarı renkteki vitaminli sıvı. 

Bite (Isırık): Cerrahi dikiş. “Daha büyük bir ısırık al” dikişi daha uzun yap anlamına geliyor. 

Black cloud (Kara bulut: Yeni gelen bir up öğrencisinin ya da doktorun servise ya da ameliyathaneye getirdiği kötü şans. 

Bought the farm (Çiftliği satın aldı): Öldü. 

Code Brown (Kahverengi kod): Dışkı dolu bir yatak olduğunu anlatıyor. 

Donor cyeles (Bağış siklet): Motosiklet (Kaza 
kurbanlarından iyi organ bağışçılar çıkıyor). 

Goober (Amerikan fıstığı): Tümör. Örneğin bir 
göğüs X-ray'inde görünen tümör. 

GORK God Only Really Knows (Sadece Tanrı 
Gerçekten Bilir): Umutsuz bir vaka ya da beyin ölümü yaşayan bir hasta. 


Knife and Gun Club (Bıçak ve silah kulübü): Varoşlarda bulunan, çok fazla bıçak ve silah yaralanması vakaları gelen bir hastane. 

Pink puffer (Pembe üfleyen kimse): Anfizemi 
olup nefes almakta zorluk çeken kimse. 

Soldiers (Askerler): Kronik gastrointestinal hastalığı olan çocuklar. 

Train wreck (Tren enkazı): Birçok sorunu olan 
bir hasta. 

Vitamin H: Haldol adında, kavgacı insanlar için 
çok güçlü bir sakinleştirici madde 

Walking tüme bomb (Yürüyen saatli bomba): 
Aort anevrizması gibi her an ölümcül bir durum 
alabilecek bir hastalığı olan kimse. 

Wallet biopsy (Cüzdan biyopsi): Hastanın bir 
hastaneden diğerine transfer edilmesine karar 
verilirken kullanılan ifade. 
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İNTERNET KULLANICILARININ OYLARINA GÖRE, 
KUMARHANENİN EN GÜZEL KADINI VANESSA MARCIL 


Las Vegas'ın en güzel kadınımın seçildiği anket Aynı sitede Vanessa Marcil için yazılmış değeraskmenjadlı internet sitesinde düzenlendi. Vanessa — lendirme yazısını Mârcil haytanlarının ilgisine su- 
Marcil, Nikki Cox ve Molly Sims arasında yapılan © nuyoruz. İşte güzel yıldızın bü sıfatı niçin hak ettioylamada Vanessa Marcıl açık arayla birinci oldu. — ginin açıklaması: 


ONU NEDEN SEVİYORUZ? 

Prince'in dediği gibi Vanessa sadece “Dünyadaki En Güzel Kız” olmakla kalmıyor, bir de 
üstüne seksi, zeki, narin ve hem gündüz hem de 
gece yayınlanan dramaların kraliçesi olmayı 
da başarıyor. General Hospital adlı melodram- 
da, Beverly Hills, 90210 dizisinde rol aldı ve 
şimdi de Las Vegas'da rol alıyor. 

Vanessa Marcil'in gerçekten yetenekli. Aklı 
başında? erkeklerin Beverly Hills, 90210 ve 
General Hospital gibi, erkeklerin tercih etmeyeceği televizyon yayınlarına saatlerce katlanmalarını sağlayan esrarengiz bir becerisi var. 

Neyse ki, 2003 yılında erkek izleyiciler için 
daha kabul edilebilir bir yayın olan Las Vegas 
dizisine geçti. Nikki Cox ve Molly Sims gibi 
güzel oyuncuların ona eşlik etmesi de cabası. 

Her ne kadar Vanessa kendine saygın bir sinema kariyeri yapmaya çalışmış olsa da, öyle 
görünüyor ki televizyon kraliçesi olmak için 
doğmuş. Rol aldığı dizileri, sadece onu görmek 
için izleme eğilimi olan insanlar göz önünde 
bulundurulunca bu o kadar da kötü değil. 


KİŞİLİK VE YETENEK 
Bir zamanlar tuhaf oyuncu Corey Feldmen 
ile evli olduğu düşünülürse, Vanessa'nın so- 


ğukkanlı biri olduğunu söyleyebiliriz. Neyse ki 
ikisi sadece iki yıl evli kaldıktan sonra 1991 yı: 
lında boşandı. Sonunda Beverly Hills, 90210 
dizisindeki rol arkadaşı Brain Austin Green ile 
birlikte olmaya başladılar ve 2002 yılında bir 
çocukları oldu. 

Film sektöründe asla çok fazla rol alamamış 
olsa da, oldukça kazançlı bir televizyon kariyeri var. Head © Shoulders modeli olarak da biraz şöhret kazandı ve Prince'in şarkısı The 
Most Beautiful Girlin the World için ilham perisi oldu. 


DOĞAL GÜZELLİK 

Güzelliği yüzünden iki ulusu savaşa sürükleyen Truva'lı Helen'i hayal eden birçok erkek, 
onun Vanessa gibi göründüğünü düşünüyor 
olmalı. Eğer bu da onun hakkındaki düşüncelerimizi anlatmak için yetersiz kalıyorsa, daha 


ne yapabiliriz? (askmen.com) 


19:15 ACCORDING TO JIM | 20:00 THE O.C |21:00 LAS VEGAS 


ISS MATCH | 
LAS VEGAS'IN EN GÜZEL KADINI - 


| Askmen adlı, erkeklere yönelik hazırla 


yapılan ankete göre Las Vegas'ın en güz 


Vanessa Marcil 
Samantha Jane 


Sadece onu görebilmek için, ) 
kadınlara yönelik hazırlanmış 
gün içi dizilerini izleyen birçok 
erkek var dünyada. Neyse ki 
Las Vegas gibi izlenebilir bir 
diziyle ekranda artık. 


DOĞAL GÜZELLİK 87 | 
ÇEKİCİLİK 8 
FİZİK 


Nikki Cox 
Mary Connell 


YORUM: 
Kumarhanenin parlak 
göz kamaştıran güzelli 
lar baştan alıyor. Dünyanın en 
seksi kadınları listesinin vazgeçilmez isimlerinden biri. 


İl DOĞAL GÜZELLİK 
|| ÇEKİCİLİK 
FİZİK 


Molly Sims 
Delinda Deline 


YORUM: 
# Dizi dünyasının en çarpıcı güzellerinden. Sarı saçları, kendine 
özgü bakışlarıyla sadece kumar- 


| DOĞAL GÜZELLİK 
İ ÇEKİCİLİK 
FİZİK 


GİLMORE GİRLS 


LAUREN GRAHAM, TV İZLEYİCİLERİNİN TANIDIĞI EN GENÇ VE GÜZE. i 
; - e İSE BUNA CESARETİ YOK > Li 


eo ZE Lauren Gali lediler ve tamamen soy ( 
33) yaşında: ahatlık Canlandırdığınız İri. oldu 
cek kadar da ş re güzel. akter aslında. 5 ei ada 


DİZİLER “© 


cele €t ki Graham de oyuncu ai için gi 
rson olarak başladığı olmanı 1 yeniden yapıyor olması. Bu işin 
sa gitti ve oyunculuk en y lla r. Bu 
şladı. Sinema filmlerindeki ufak da kin, hanımefendi ri 
E oyuncu olarak katıldığı der Gl — rektirmez. 
more Girls izledi. — N , 


Aynı yıl Keanu Reeves ve Charlize Theron'la ka- büyütmeyi düşündünüz mü hiç? 


mera karşısına geçtiği Sweet November, Gilmore Tanrım! Beni babam yalnız büyüttü; yalnız çocuk 
Girls'ün ilk meyv esi de sayılabilir. Bu filmde Keanu — yetiştirmenin wi “geldiğini: bili liyorum. Bu * 


Reeves ile pay laştıkl Ey, sahne ise başlı ba- oyüzden UR aynı şeyi yaşamak zorunda kal- 
—şına bir olay olr hr ka ınmış durumda. o mam, çünkü çok zor. « 4 


Sweet . er'da Keanu ile “böylesi bir o Aile yeme erinden Lorelâi gibi korkar mısınız? 
— e. nasıl bir duyguydu? Lorelai on lardan yardım istemek oz ye- 
© © Filmin açılış sahnesi sıkı bir sevişme sahnes a ilişki kuruyor. Buluşmalarda da bu durum 
Ben çıplaktım. O çıp ku. Yani ikimiz de .. ratıyor tabii ki. Ben babamla akşam ye- 
Siz izlerken fark ettiniz mi bilmiyorum, ama biz çe- 21 em hoşla: Pk lında, nasıl desem... 
kimler sırasında çok eğlendik gün önce tanış- (o Dizidek sıkıcı olmuyor bu yemekler. 
mıştık ve yaptığımız il — sahnesi çek-  Lorelai, bir kafein bağımlısı. Peki siz çalışırken 
mek oldu. Önce tam a. çekmey e gerçekten bu kadar çok kahve İÇİYOr MUSUNUZ? 


Kesinlikle koca bir bardak kahve içiyorum. 
Zi. di, 


İYİ 19:15 MALCOLM | 20:00 THE O.C | 21:00 GILMORE GİRLS 24:00 SIX FEET UNDER 
20:00 MISS MATCH 
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FREDDY RODRIGEZ, BİRİNCİ SEZON BÖLÜMLERİNİ TEKRAR İZLEDİĞİMİZ 
SIX FEETUNDER'İN GİZLİ KAHRAMANI. CANLANDIRDIĞI FEDERICO, 
ÖLÜLERE MAKYAJ YAPAN BİR “SANATÇI” 


Sizce David ve Nate niçin hâlâ Federico'yu ortak yapmayı kabul etmiyor? 

Federico aileden biri gibi olsa da hâlâ bir 
“personel. Fisher ailesi bir yandan onu kucaklar- 
ken, diğer yanda ciddiye almıyor. Aslında bir denge 
tutturmaya çalışıyorlar. 

Dizide rol almaya başladığınızdan bu yana ruhsal hayatınızda bozulmalar oldu mu? 

Hayatın ve sevdiklerimizin değerini daha iyi anladık. Bizi en çok korkutan pilot bölümüydü sanıyorum. Bir sahnede Richard Jenkins (Nathaniel Fisher) kendi ölü bedenine bakıyordu. Bunu yapmak 
için, yani yatan bedeni tamamen ona benzetebilmek 
için 20 bın dolarlık silikon kullandılar. Çıkan sonucun ürkütücü olduğunu düşünüyorum. Sahte oldugunu biliyordum, ama yine de öldüğünüzde nasıl 
göründüğünüze şahit olmak ürkütücü. 

Masada silikon bir kopya bulunmadığında, oymayan kişinin çıplaklığıyla nasıl başa çıkıyorsun? 

Genellikletkendimizi tanıtıp onları rahatlatmaya 
çalışıyoruz. Bu insanlardan bir çoğu bunu Televizyon Oyuncuları Sendikası kartını alabilmek için ya- 


pıyor, o zaman kötü hissediyorsunuz. Masanın üzerinde tamamen çıplak olması gereken bir genç kız 
vardı ve hepimiz onün adına çok kötü hissermiştik 
o an. İyi olduğunu söylüyordu. Yine de her ayağa 
kalkışında setteki herkesten arkalarını dönmelerini 
istedik. R 

Porto Riko'lu bir ailenin oğlu olarak Ghicago'nun varoşlarında büyümek oyunculuğa girişin- 
de sorun yarattı m? “ 

Whirlwind Yetenek Şirketi tarafından düzenlenen seçmelere katıldım ve kabul edildim. Samimi 
olarak söylüyorum 13 yaşımda bir aydınlanma yaşadım, çünkü hayatımın kalanında tam olarak ne 
yapmak istediğimi o an anladım. 17 yaşıma geldigımde, bir TV şovunda koreografi ve dans yapıyordum ye bir tiyatro grubundaydımi. Bu kadar yoğun 
olduğum için okulda derslerim kötüydü. 

Yolda hayranlardan tepkiler alıyor musun? 

Bazen süpermarkette insanlar gerçekten sinirlenmiş bir şekilde gelip bana, “Neden hâlâ ortak değilsin?” diye soruyorlar. Araba yıkamadaki bir adam 
geçen yıl ödümü kopardı, çünkü diziyi fazlasıyla 
ciddiye alıyordu; ama bu benim için ödüllendirici, 
çünkü duygusal olarak bu kadar etkilendiklerine 
göre işimi onlar için iyi yapıyorum demektir. Stephen Spielberg, Alan'ı *Söx Feet Under'ın en sevdiği 
dizi olduğunu? söylemek için üç defâ aradı. Seti ziyaret etmeyi düşünüyor. 

Aileniz kariyeriniz hakkında ne düşünüyor? 

Tam olarak farkında olduklarını söyleyemem. 
Gerçekten İngilizce bilmiyorlar, bu yüzden de sıkı 
Sıkiya Porto Rico kültürüne bağlılar. Dizinin başlamasından'sonra iş yerlerinde anne ve babamın havası artt: Komik bir durum, ama bütün akrabalarım mahallelerinde ünlü oldu. Üstelik takma isim 
kullanıyor olmama rağmen! 
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BUFFY 


THE VAMPIRE 


SLAYER 


Yıllar içinde Buffy'nin kazığının ucundan tonlarca vampir geçti, ama içlerinde bazıları var ki hem 
Buffy için hem de izleyiciler için yerleri ayrı. Bu 
vampirlerin diğer ölümsüz yaratıklar arasında da 
ayrı bir yeri var, çünkü dört vampir, zamanında 
durdurulamaz bir takımdı ve 7497 döneminde birlikte Avrupa'da kaos yaratıp her tarafı kana bulamışlardı. Hepsi ayrı ayrı çok kuvvetli karakterler ve 
hepsinin ayrı ayrı fanatikleri var. Ancak onları daha iyi tanımak ve aralarındaki ilişkiyi anlayabilmek 


için geçmişe, çok gerilere, 1600'lü yıllara dönmemiz 
gerekiyor. 


DARLA 

Yıllarca dünyada terör estiren 
bu ekibin lideri Darla'dır. Aralarında ilk vampir olan odur. Kendisi, tatlı bir kasaba kızı gibi görünebilir, hatta yumuşak renkli 
çekici bir sesi var; ama bu sizi 
kandırmasın yoksa boynunuzu 
kaptırabilirsiniz. Julie Benz tarafından canlandırılan Darla, Master onu vampire çevirdiğinde 


ölümcül bir hastalığa yakalanmış 
bir hayat kadınıydı. 
Vampir olarak devam ettirdiği 


yeni hayatına çok çabuk alıştı ve 
kaos yaratıp, öldürmekten büyük 
keyif aldığı için Master'ın favorileri arasına girdi. 
Ancak bir süre sonra yalnız hissetmeye başladı ve 
kendi oyun arkadaşını, Angelus'u yarattı. Angelus'la aynı zamanda aşk ilişkisi yaşadılar ve birlikte 
daha da güçlendiler. 


DÖRT VAMPİR VAR Kİ 
HEM BUFFY, HEM DE 
İZLEYİCİLER İÇİN 
ONLARIN YERİ AYRI. 
DARLA, ANGEL, 
DRUSILLA VE SPİKE... 


ANGEL 

David Boreanaz tarafından canlandırılan Angel, 
İrlanda'da 1800'lü yıllarda Darla tarafından vampire dönüştürüldü. Ona Angelus ismini verdiler. Bu 
oldukça ironikti, çünkü o melek görüntüsünün altında artık acımasız bir vampir yatıyordu. O da 
Darla gibi kaos yaratıp öldürmeye bayılıyordu. 
Mükemmel bir ekip oldular, 


Sonra Angelus, Dru'yu vampire 
dönüştürdü, ama öncesinde onu 
delilik sınırından geçirmeyi ihmal etmedi. Her şey istedikleri gibi gider- 
ken, Angel yanlış bir kurbana 
“tosladı”. Öldürdüğü genç kız 


bir çingene kabilesinin sevgili kızıydı ve kabile onu 
ruhunu geri vererek” lanetledi. 

Hâlâ kötüymüş gibi 
davranmaya çalıştı, ama 
Darla'nın olanları anlaması uzun sürmedi ve aşk 
ilişkilerine son verdiler. 

Artık vicdanı olan Angel, 
insan kanı içemediği için 
uzun bir süre lanetin verdiği 
ağırlıkla ortadan kayboldu. 

Sonra Buffy'ye yardım 
etmek için Sunnydale'e taşındı. Buffy'ye ilk görüşte 
aşık oldu. Darla, Buffy'yi 
öldürmek isteyince, Angel 
onu tereddüt etmeden kazıkla toza dönüştürdü. 


BUFFY “HARİKALAR” DİYARINDA 


Çarpık masallar diyarında, Amerikan McGe- 
&nin Alice'inden daha çatlak ve rahatsız edici çok 


az hayal ürünü hikaye vardır. İşte şimdi bu garip 
uyarlamanın filme çekilme zamanı geldi. Filmin 
başrolü için Sarah Michelle Gellar sıraya girdi bile. Lewis Carrol'ın Alice Harikalar Diyarı'nda 
adlı eserinden oldukça farklı olan Alice, klasik 
çocuk hikayesinin çılgın bir yorumu. 2000 yılın- 


da piyasaya çıkan bilgisayar oyunu temel alınarak oluşturulacak olan filmde, Alice'in Cheshire 
Kedisi ve Mad Hatter'la karşılaşmasının üzerinden on yıl geçmiştir ve bu arada gelişmeler kahramanımız için hiç de iyi olmamıştır. 

Evine döndüğünde konuşan tavşanlar hakkında anlattığı hikayeler, akıl hastanesinde bir süre 


geçirmesine neden olmuş, evi yok edilmiş ve ailesi öldürülmüştür. Zavallı Alice de çocukluğundan 
hatırladığı tek güzel yer olan Harikalar Diyarı'na 
döner. Ancak kısa sürede, hepimizin hatırladığı o 
büyülü dünyanın karanlık ve kötülük dolu bir yer 
halini aldığını öğrenir. 

Neyse ki bu tuhaf dünyaya adım atan Gellar'ın 
şansına, Alice kolay aldanır cinsten biri değil. Siyah spor botları; kuru kafalı saç tokası ve sivri et 
bıçağı ile “sevimli? kahramanımız Harikalar Diyarında karşılaşacağı her türlü zorluğa hazırlıklı gibi görünüyor. Gellar'ın rolü alacağı kesinleşmemiş olsa bille, hayranlarını heyecan sardı, Onun 
her türlü kötülüğe karşı savaşabileceğinden kimsenin kuşkusu yok. 
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HANGİ BUFFY KARAKTERİNE BENZİYORSUNUZ? 


Dövüşmeyi severim 


Çılgın bir çocuktum 


Her zaman 
dürüstümdür 


Bilgisayar dehası sayılırım 


Hayır 
Hayır Evet 
Evet 
Hayır 
Spor salonunda Bilgili olduğumu Çok fazla kitap okuyunca 
egzersiz yaparım düşünüyorum sıkılırım 
Evet 
Evet , Kütüphanede vakit Hayır Evet 
Hayır > : z 
geçirmeyi severim 


Gün içinde en sevdiğim 


Evet Evet Hayır Genç, güzel bir 


*çıtırım” 


zaman dilimi gecedir 
Saçımı sarıya 


boyadığım oldu Hayır 


Evet 


Genellikle gece yarısından 


N Uzun deri ceket giymek 
önce yatarım 


hoşuma gider 


Buftfy'ye ilgi 
duyuyorum 


Küstah olduğumu 


Büyüden hoşlanırım 
söyleyebilirim 


Evet Hayır Evet Hayır 


Willow 


DRUSILLA 

Martin Landau'nun kızı Juliet'in canlandırdığı 
Dru, rahibe olmak üzere olan zengin bir kızdı. Angelus ve Darla ona göz koymasalardı bu gerçekleşecekti; ama Angelus ailesini öldürüp ona hiç yaşamadığı korkuları yaşatarak aklını yitirmesini istedi ve 
bunu başardı. Sonra da onu vampire dönüştürdü. 
Darla'ya “büyükanne? diyen Drusilla, çarlak hareketleriyle gruba renk getirdi. 

Bir süre üçü birlikte takıldıktan sonra Drusilla, 
Spike'ı vampire dönüştürüp takımı tamamladı. Spike ile ilişkileri başladıktan sonra arada takımdan 
ayrılsalar da genelde tekrar buluşuyorlardı. 

Spike ile ilişkileri oldukça uzun sürdü, ancak Spike, Buffy'yi öldüremeyince Dru ilgisini kaybetti ve 
Spiketı bir kaos şeytanı için terk etti. 


SPIKE 

Vampir olmak, bu adamın egosunu şişirmesine 
gerçekten yardımcı oldu. James Marsters tarafından canlandırılan Spike, 1800lerin sonunda İngiltere'de büyüdü. Zengindi, ama insanlara ayak uyduramıyordu. İnsanlar onu Kanlı William diye çağırıyorlardı, çünkü umutsuzca aşık olduğu Cecily 
için korkunç derecede kötü şiirler yazıyordu. Sonra 
Drusilla 1880 yılında Londra'da onu vampire dönüştürdü. Şimdiyse Spike adını kullanıyor, çünkü 
kurbanlarının kafalarını demiryolu çivilerine saplıyordu. Ayrıca biri Çin, biri de New York'ta iki Avcryı öldürerek vampirler arasında saygı duyulan bir 
yer edindi. Bugün üstündeki palto, New York met- 


rosunda öldürdüğü Avcı'ya ait. Şu anki baş düşmanları ise Buffy ve Angel. 
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KATHRYN MORRİS, LILLY KARAKTERİNDEN ÖNCE ÇOK 
SAYIDA FİLMDE UFAK ROLLER ÜSTLENDİ 


Kathryn Morris gözünüze tanıdık geliyorsa hafızanızı zorlamanızı öneririz. Bu kadar ön planda olmadığı çok sayıda yapımda rol aldı güzel yıldız. 


Xena: Warrior Princes'te Najara olarak izlemiş 
olabilirsiniz Morris'i. Belki de başrollerini Jack Nicholson ve Helen Hunt'ın paylaştığı As Good As It 
Gets'de psikiyatri servisindeki hastalardan biri olarak dikkatinizi çekmiştir. Steven Spielberg'in yönetği Minorüy Report'ta da Lara Clarke Anderton 
rolündeydi, evet yine bir yan rol... 

Cold Case'nin başrolünü canlandırana dek yan 
rollerle biçimlendi kariyeri. Adını asla öğrenemedik, ama dikkatli izleyiciler bu kısa performanslar- 


24 TEMMUZ 


dan hafızalarına kaydettiler onun yüzünü. 

“Benim için umulmadık bir sürpriz oldu” diyen 
Morris, gördüğü ilgiye dair şu yorumu yapıyor: 
“Lilly Rushtın güçlü ve bağımsız bir karakter olarak yazıldığını biliyordum. İlgi göreceğini de tahmin ediyordum; ama çok sayıda insan yanıma yaklaşıp “Birlikte çalıştığım birini anımsatıyorsunuz ya 
da annem size çok benziyor” dedi. Hikayeler anlatular. Çok çalışan, ortalama bir adamla evlenip güvenli bir hayat kuran bir kadın yerine, istediği meslekte çok çalışıp, kendi ayakları üzerinde durmaya 
çalışan insanların var olduğunu öğrendim. Lilly, 
sokaktaki güçlü kadınlardan biri aslında.” 


ÖZELBÖLÜM | 


31 TEMMUZ 20:00 


THE X-FILES 


ÖZEL BÖLÜM MORE SECRETS OF THE X-FILES, HER ŞEYİN 
NASIL BAŞLADIĞINI ANLATIYOR. BAŞROL OYUNCULARI VE 
YAPIMCISI *GERÇEKLERİ' AÇIKLAYACAK a 


Fox Mulder ve ortağı Dana Scully'nin gerçeğin 
peşindeki arayışlarına dair ayrıntılar, özel bölüm 
More Secrets of The X-Files'ta ekrana taşınıyor. 31 
Temmuz, Pazar gecesi saat 20:00'de yayınlanacak 
özel bölümde her şeyin nasıl başladığı, açıklamamayan gerçekler, soruşturmaların tıkandığığmktalar 
değerlendiriliyor. 

Dizinin iki başrol oyuncusu David Dütheğmy ve 
Gillian Anderson'ın yanı sıra The X-Hilesiimyapımcısı Chris Carter'la yapılan röportajlara da yerverilen More Secrets of The X-Files, kirâsemimebitiğirine 
tam olarak inanmadığı, gerçeğin gizlendiği bir dünyayı biraz daha görünür kılacal& : 


Oyuncularla yapılan röportajlarda izleyeceği 
kişisel ve “gerçek” açıklamalar, 
alan sırlardan da ilginç olabili 
Carter'ın inanmadığı hiçbir şey 
lanırsa, söyleyeceği her kelime i 
mesinde fayda var. 

X-Phile'lar The X-Files” 
ni iddia ediyor olsalar da, 
dinleyecekleri hikayelerği 
bulacaklar. En azında 
keyfini yaşayacaklayğıl 

Özel bölüm 31 
her Pazar 21:007 
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MELINA, YUNAN ASILLI. ROBERT DE NIRO'NUN İTALYANLAR'I 
OYNAMAKTAN ZARAR GÖRMEDİĞİNİ FARK ETTİ VE ÖZELLİKLE” 
YUNAN ASILLI ROLLERİ OYNAMAYA BAŞLADI 


Ekrana bir anda New York yansıyor, bir gece 
New York'u... 
rını çözmeye girişiyor. Ekibin başında detektif Mac 
Taylor var, yardımcısı da yarı Yunan, yarı İtalyan 
detektif Stella Bonasera. 

Güzel detektif işine tutkuyla bağlı, son derece de 
yetkin. Aslında bir işkolik ve bundan da zerre kadar 
Bağrında bü- 


Altı kişilik bir ekip cinayetlerin esra- 


utanmıyor. Bağımsız, zeki ve azimli. 
yüdüğü şehir uykusuz kaldığı sürece, o da uykusuz 
kalmaya razı. Korkusuz biri, hiçbir yüzleşmeden 
kaçınmıyor. Kendini tamamen işine vermiş, etrafındakilerin de aynı şekilde davranmasını bekliyor. 
Çok da iyi silah kullanıyor. Sert bir kadın izlenimi 
uyandırıyor ama yumuşak bir kalbi var. Soruşturmaları en uç noktasına kadar yürüten Bonasera'nın 
babası, faili meçhul bir cinayete kurban gitmiş. Bu 
yüzden de, kurbanlarla arasında bir benzerlik var: 
Birini kaybetmenin ne anlama geldiğini biliyor. 


STELLA MI SYDNEY Mİ? 

CSI ve CSI: Miami'nin ardından gerçekleştirilen 
CSI: NY'un diğerlerinden farkı kadrosu, karakterlerinin daha geliştirilmiş olması, müzik kullanımı. 
Bir de bölümlerin, bir dizinin bölümlerinden çok, 
kısa filmlere benzemeleri. 

Melina Kanakaredes bir TV yıldızı. 
NYPD Blwe'da Jimmy Smits'in sevgilisini oynadı. 
The Practice ve Oz'da konuk oyuncu olarak 


Bir süre 


göründü. Guiding Lighi ile iki kez Emmy adayı oldu, Adını en çok duyuran rolü ise beş sezon süren, 
eleştirmenlerin de beğendiği Providence dizisindeki 


BURNUNA ESTETİK YAPTIRMASINI 
VE SOYADINI DEĞİŞTİRMESİNİ 
İSTEDİLER. O İSE UMURSAMADI 


60 


Dr. Sydney Hansen rolü olsa gerek. İki karakteri 
karşılaştırması istenince “Çatışacak olsalar Stella, 
Sydney'e üstün çıkar” diyor. 
yüzlüdür, dayanamaz; Stella ise, “Hey, işimizi yapıyoruz burada? der.” 


“Sydney yumuşak 


YAPIMCILARA İNAT 

İkinci kuşaktan Yunan Melina Kanakaredes, atalarından gelen özellikleri, değerleri, kültürü yok 
saymaktan yana değil. İlk rolünden itibaren yapımcılar ondan burnunu (nefis bir Grek burnu) düzelttirmesini, soyadını değiştirmesini istediği halde onlara kulak asmamış. 15 Mizwtes'te oynarken, karakterinin Yunan asıllı olmasını istemiş. “Bob'a 
(Robert De Niro) baktım ve “İtalyanlar'ı oynamaktan hiçbir zarar görmedi dedim” diyor. Melina da 
Yunan asıllı karakterleri oynamaktan bir zarar görmemiş besbelli. Kendisi gibi ikinci kuşak Yunan bir 
şef ve restoratörle; Peter Constantinides'le evli. Degerlerine sahip çıkmaya, çok sevdiği büyükbabası 
öldüğü anda karar verdiğini söylüyor. 


'HER ŞEYİ' İSTEYEN KADIN 

Melina Kanakaredes, diziden de, bu işin getirdiği 
çalışma garantisinden de hoşnut. Kızları Zoe (5) ve 
Karina Eleni (2) onunla işe geliyor. Az ileride küçük 
bir oyun alanı var, birlikte öğle yemeği yiyorlar. 
Ayrıca, CSI: NY'un ölümü ve geride kalanları, kurbanların ailelerini ele alan bir dizi olması da onu ilgilendiriyor. Küçüklüğünden beri dikkati üstüne 
çekmeye alışkın Melina, sadece televizyonla yetinmeye niyetli değil: 

“Hepsini birden yapmak istiyorum. Sinemada yine oynayacağım, Broadway'de yine sahneye çıkmak 
istiyorum. Belki şarkı da söylerim, neden olmasın?” 

Öyle ya, ne de olsa işe şarkıcı olarak başlamıştı. 

. Sevin Okyay 
i 


GERÇEK HAYATTA DA ÇOK USLU BİRİ SAYILMAZ. İKİ EVLİLİĞİNDEN 
BİR KIZI VAR. OLDUKÇA UZUN DA BİR SEVGİLİ LİSTESİ 
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“Playboy cerrah? olarak tanıdığımız Julian 
McMahon, gerçek hayatta Christian kadar olmasa 
da, hızlı çapkınlardan. Birinden kız çocuğu olan iki 
kısa süreli evlilik ve birçok sevgili dedikodusundan 
oluşan uzun bir ilişki listesi var. İlk evliliğini Kylie 
Minogue'un kendisi gibi şarkıcı olan kardeşi Danni 
ile gerçekleştirdi. İlk evliliğinin bir Avustralyalı'yla 
gerçekleşmiş olması raslantı değil, çünkü McMahon aksanını tamamen terk edip Amerika'da ün 
yapmaya çalışan Avustralyalı oyunculardan biri. 


BABASI BAŞBAKANDI 

Babası 1971-1972 yıllarında Avustralya 
Başbakanı'ydı ve 28 Temmuz 1968 doğumlu olan McMahon, Sydney'de büyüdü. Hukuk eğitimi alırken sıkıldı ve okulu bırakarak 1987 yılında modellik yapmaya karar 
verdi. Bu sayede Los Angeles, New York, Milan, 
Roma ve Paris dahil dünyanın çeşitli moda merkezlerini gezme fırsatı elde etti. Bu sırada oynadığı bir 
reklam filmi sayesinde ilgi çekmeyi başardı. Bu reklam aynı zamanda, Dynasty adlı bir Avustralya di- 


zisiyle oyunculuğa adım atmasını da sağladı. 

McMahon, 18 ay daha bu dizide kalıp oyunculukta iyice pişti. Los Angeles'a taşındığında, Azzof- 
her World ve Profiler dizilerinde yer aldı, ama 
Amerika'da Charmed dizisindeki rolüyle tanınma- 
ya başladı. Charmed'daki karakteri bir sezon için 
yazılmıştı, ama izleyiciler diziden çıkarılması üzerine o kadar çok şikayette bulundu ki, karakterini 
dördüncü ve beşinci sezonda geri getirmek zorunda 
kaldılar. 

Büyük çıkışını Nip Tuck'la gerçekleştirdi. Şu anda çekim aşamasında olan Prisoner'da başrol oynayacak. Şimdi biraz da kısa kısa Julian'ın kendi 
ağzıdan dinleyelim hayatını. 


Nip/Tuck'ın geleceği üzerine... 

ABD'de Nip/Tuck'ın ikinci sezonu Julian McMahon'un karakteri için “ucu açık” bir şekilde bitti. 
Fantastik Dörtlü'nün setindeyken, McMahon 
Nip/Tuck'a gelecekte bağlı kalma konusundaki hislerinde bazı belirsizlikler yaşıyordu: 

“Tam olarak ne yapacağımdan çok emin değilim. 
En azından Mart ayına kadar çekimlere başlanmayacağını düşünüyorum ve bu gerçekleşmeden önce 
tartışacağımız çok şey var.” 


McMAHON, NIP/TUCK'LA BİRLİKTE 
AÇILAN ŞANSINI İYİ DEĞERLENDİRDİ. 
ÜST ÜSTE FİLMLERDE ROL ALDI. 
ŞİMDİ DE BİR SETTE 


Fantastic Four'da canlandırdığı Dr. Doom 
karakteriyle ilgili... 

Julian McMahon bir çizgiroman kahramanı rolünden fazlasıyla zevk alabilir. Ancak Victor Von 
Doom ve onun ikinci benliği Dr. Doom efemine mi 
olacak yoksa Julian MeMahon onu heteroseksüel 
olarak mi oynayacak? 

“Bu, sadece, kendimi role verip, keyif almam ve 
umarım, hayranlara istediklerini vermemle ilgili, 
ama açık konuşmak gerekirse bir parça ikisinden de 
olacak. 

James Bond söylentileri üzerine... 

Julian McMahon, James Bond rolü için en çok 
konuşulan adaylardan biriydi. Fantastik Dörtlü setindeyken bu söylentiyi ne onaylamış ne de inkar etmişti. 

“Ne yazık ki bu konu üzerine konuşamam. Bu 
konuda neler olacağını göreceğiz, ama herhangi bir 
noktada bu projeye katılmaktan onur duyarım.” 


NIP/TUCK'IN YARATICISI SİNEMAYA YÖNELDİ 


Nip/Tuck yaratıcısı Ryan Murphy, bir gerilim filmi olan Need'i yazıp yönetecek. 

Lawrence David'in aynı isimli romanından yola çıkarak çekilecek olan film, terapi gören intihar 
eğilimli bir kadının biriyle ilişki kurmasıyla başlıyor. 

Gerilimi arttıran ayrıntı ise adamın, kadının terapistiyle evli oluşu. Murphy, Need dışında iki proje 
üzerinde daha çalışiyor: Gwyneth Paltrow'un rol alacağı Running with Scissors ve Jennifer Love 
Hewitt'in başrolde oynayacağı Why Can't | Be Audrey Hepbum. 
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ARRESTED 
DEVELOPMENT 


BLUTH AİLESİ, HER PAZAR SAAT 19:00'DA, İLK SEZON 
BÖLÜMLERİYLE YENİDEN EKRANDA. 
ÜSTELİK İKİ BÖLÜM ÜST ÜSTE ÖZEL GÖSTERİMLERİYLE 


Bluth Ailesi'ni daha önceden tanıyanlar, Emmy ( 13 yaşındaki oğlu George Michael'a (Michael Cera) 
ödüllü Azresied Developmen?'ı seyretmek için zaten iyi bir baba olabilmekten başka bir şey istemiyor. 
TV başına geçecektir; en iyisi hiç izlememiş olanla- (o Hayatının tüm akışını değiştirip aile şirketindeki 
rı bir an önce bu garip aileyle tanıştırmak. işinden de ayrılan Michael, babası George Bluth Sr. 

Jason Bateman'ın canlandırdığı Michael Bluth, o hesaplarda sahtecilik suçundan tutuklanınca bütün 


aluğaılu 
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Sy 


—| 
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planlarını rafa kaldırmak zorunda kalıyor. 

Üstelik bu kez işi daha zor. Eskisinden de büyük 
sorumluluk alarak tüm ailenin yükünü omuzlanması gerekiyor. Yıllardır bir an düşünmeksizin para harcamaya alışmış aile bireyleri için, “düşünerek” 
para harcamak tanıdık bir kavram değil; ama ne 
olursa olsun Michael onları yeni hayata alıştırmak 
zorunda. 


HEPSİ BAŞKA ALEM 

Ailenin en büyük çocuğu George Oscar Bluth II 
(Will Arnett) bir sihirbaz; “gerçek bir iş bulması” ise 
ailesi tarafından yaptığı en büyük numara olarak 
kabul edilecek gibi görünüyor. Ailenin en küçük ço- 


cuğu Buster Bluth (Tony Hale) ise nevrotik bir öğrenci. Amerikan Yerlileri Törenleri'nden kartografiye kadar akla gelecek neredeyse her konuda eğitim 
almış kronik bir öğrenci. 


Blurh Kardeşler arasında farklılığıyla dikkat çeken ise yardım organizasyonları, şarap ve peynir 
partileri düzenleyen yardımsever kız kardeşleri 
Lindsay Funke (Portia de Rossi). Lindsay, güneşlenen bir turiste, ihtiyacı olmadığı halde kalp masajı 
yaptığı için çalışma izni elinden alınan talihsiz bir 
doktorla, Tobias'la (David Cross) evli. Linda ve Tobias aşırı hoşgörülü birer anne baba. 14 yaşındaki 
Mae (Alia Shawkat) de bu durumu suiistmal etme 
konusunda son derece başarılı bir genç kız. 

Michael, ailesi için en doğrusunu yapmak zorunda olduğunu biliyor; bu yüzden de eski işine dönüyor. Lindsay ve ailesini, kendisi ve oğluyla birlikte 
yaşamak üzere davet ediyor. Ailenin birlik olma zamanı! Michael, soğukkanlılığını korumalı ve akıllı 
olmalı. Hayatlarının yeni döneminde, yeni finansal 
konumlarında büyük ailenin ayakta kalabilmesi 
için buna mecburlar. 


DİZİLER 
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ce hafta içi hergün 18:45 


JERRY SEINFELD'İN YAPIMCILIĞINI ÜSTLENDİĞİ, ANA 
KARAKTERİ SESLENDİRDİĞİ VE SENARYO EKİBİNDE 
OLDUĞU ANİMASYON MERAKLA BEKLENİYOR 


Listen Up'ın iptal edildiği ve yeni bölümlerinin çekilmeyeceği haberini 
verirken sözünü ettiğimiz “Seinfeld Laneti” eğer gerçekten varsa, bu laneti 
de tek kişi yok edebilir: Seinfeld ekibinin lideri Jerry Seinfeld! 

Yeniden başarılı bir işe imza atmalı ve televizyon tarihine geçen bu uğursuzluğu yine tarihe gömmeli. Böyle de bir fırsat var aslında. Bee Movie (Arı 
Filmi) adlı animasyonda kolejden yeni mezun olmuş Barry B. Benson karakterini seslendirecek olan Jerry Seinfeld'e, yine sesiyle Rende Zellweger 
eşlik edecek. Zellweger, kovandan dışarı çıktığı sırada hayatı tehlike- 
ye giren Barry'yi kurtaran çiçekçi Vanessa'yı seslendirecek. 


GERGİN BEKLEYİŞ 

Filmin ABD'de vizyon tarihi olarak 2007'nin sonları telaffuz ediliyor olmasına karşın, yarattığı etki tahmin edileceği gibi çok büyük. Sonuçta, birkaç ticari reklam işi 
dışında ortada görünmeyen Jerry Seinfeld'in büyük sükse yapacak bir işle döneceği varsayılıyor. Diğer yandan 
Bee Movie üzerine yapılan tüm yorumlarda Seinfeld 
Laneti'nden de söz edilmeden geçilmiyor. Merak ve 
gerginlik had safhada. Umuyoruz kovanda işler yolunda gidiyordur ve Seinfeld Laneti de böylece sona erer. 


her cumartesi 24:00 


SOUTH PARK 


TEAM AMERİCA'DAKİ KUKLALARIN 
SEVİŞMESİ SORUN HALİNE GELDİ 


South Park'ın yaratıcıları, Trey Parker ile Matt 
Stone'un olay yaratan filmi Team America” 


ya, dalga 
geçtiği ünlülerden ve işlediği konular yüzünden bir 


çok eleştiri gelmişti. Ancak uslanmayan ikili filmin 
bu haliyle yetinmeyip, herkes tarafından izlenebilmesi için onay alsın diye çıkardıkları sevişme sahnelerini DVD versiyonuna yeniden koyma kararı al 
# pg mışlar. Şu ana kadar iki 
kukla arasında geçen en 

© “ağır sevişme sahneleri- 

© nden söz ediyoruz. Eğer ak- 


lınızdan kuklalar arasında geçen başka bir sevişme 


sahnesi var mı ki gibi bir soru geçiyorsa, size 
Ghucky'nin Gelini filmini hatırlatırız. (Ghucky'nin 
sahnesi, Team America'daki kukla sevişmesinin yanında oldukça masum kalıyor.) Matt Stone, “Derecelendirilmemiş versiyonundaki seks sahnesi farklı; 
ama film sevişen kuklalar üzerine değil” diyerek 
sahnelerinin arkasında durduklarını ifade ediyor. 


- THE ANGRY BEAVERS 


her pazartesi 18:00 / pazar 09:00 


İki kardeş kunduz... Kardeş kardeş 
geçindiklerini sanmayın sakın. Günün her 
dakikası faaliyette ve birer bomba gibiler. 


> ALL GROWN UP 
her pazartesi 18:30 / pazar 08:30 
Rugrats ekibi tam 10 yaş birden büyüdü. 
Aralarında artık bebek yok. Nasıl birer 
genç olduklarını görmek için TV karşısına 
geçince şaşırmayın, Angelica hâlâ orada! 


- CAT DOG 


her salı 18:00 / pazar 09:30 
Tek bedende iki hayvan... Üstelik biri kedi, 
diğeri köpek! Yan yana gelmeleri zor gibi 
görünse de onlar her saniye birlikteler. 


> HEY ARNOLD 
her salı 18:30 / cumartesi 09:00 
Sokakları çok iyi tanıyan Arnold tam bir 
hayalperest. En yakın arkadaşı Gerald ile 
birlikte dolaşıyor. 


3 JIMMY NEUTRON 


her çarşamba 18:00 / cumartesi 09:30 

O bir dahi! Sürekli yeni şeyler icat ediyor. 
Renkli buluşları yüzünden zaman zaman 
başı derde girmiyor da değil. 


3 RUGRATS 
her çarşamba 18:30 / cumartesi 08:00 
Tommy, Chuckie, Phil ve Lili dört bebek... 
Konuştukları bebekçe bir dil var. Yetişkinler 
anlayamıyor; ama biz anlayabiliyoruz. 


- SPONGEBOB 


her perşembe 18:00 / cumartesi-pazar 10:00 


Bikini Bottom adlı deniz altındaki evinde 
yaşayan SpongeBob, bu dünyanın en 
neşeli yaratığı... 


3 WILD THORNBERRYS 
her perşembe 18:30 / pazar 08:00 
Thornberryler garip bir aile. Dünyayı 
dolaşıyorlar. Eliza ise hayvanlarla 
konuşabiliyor. 


3 ROCKO'S MODERN LIFE 
her cuma 18:00 / cumartesi-pazar 10:30 
Rocko, Avustralya'dan Amerika'ya gelmiş 
küçük bir göçmen kanguru. En yakın 
arkadaşları Heffer ve köpeği Spunky. 


3 MY LIFE AS 
A TEENAGE ROBOT 


her cuma 18:30 / cumartesi 08:30 

Jenny adındaki bir robot kızın maceraları. 
Görevi, dünyayı kötülüklerden korumak, 
ama canı ara sıra oyun oynamak istiyor. 
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'KADIN SESİNDEN” 


BİR KAZA 


HİKAYESİ 


SADECE KADIN VOKALLER DİNLENİRKEN DE BİR YOLCULUĞUN 
HİKAYESİ YAZILABİLİR. SONU HER NE KADAR İSTEMEDİĞİNİZ 
ŞEKİLDE BİTSE BİLE... 


Yolunuzu bir anda değiştirip uzaklara gitmek istediğiniz gecelerden biri... Her şeyi arkadâ bırakıp 
biraz nefes almaya ihtiyacınız olduğunu, kendinize 
sonunda itiraf ettiğiniz bir gece yarısı. 

Hep adını duyduğunuz, fakat nerede olduğunu 
dahi bilmediğiniz bir yeri seçip, herhalde yolda bir 
benzinci vardır diye umarak başlayan bir yolculuk 
bu. Ve bu garip yolculukta sadece kadın vokallerden bahsediliyor. 

Gecenin kör karanlığında, nereden geleceğini bilemediğimiz tehlikelerden, kafamıza geçirdiğimniz 
şapka ile kurtulacağımızı düşünürken Mazzy Star 
dinlemek cesaret verdi. Çalaan şarkı, grubun 1990 


6s 


yılında piyasaya çıkan ilk albümü She Hangs 
Brighily'den Ghost Highway. Başlangıcından bitişi- 
ne kadar “göğsünüzü gere gere dolaştıran? ender 
şarkılardan G4os? Highway'i dinlerken, gözümüz 
kalın, siyah deri kaplı direksiyonda ritm tutan parmaklarımıza takıldı. Önümüze çıkan tilkiyi göremedik ve direksiyonun hakimiyetini kaybedip yolun kenarındaki âğaçlardan birine çarptık. 

İki dağın arasında kaldığımız için çekmeyen telefonlara söylenmekten vazgeçip, yardım için uzakta- 
ki kasabaya yürümeye karar verdik. Anlaşılan, bu 
küçük kasabada, o saatte açık bir dükkan bulmak 
imkansızdı. Bu sırada oldukça tanıdık bir melodi 


duyduk: Kapısından belli belirsiz ışık süzülen izbe 
barda Summer Kisses, Winter Tears çalıyordu . 

“Elvis Presley de söylemiş zamanında, ama ben 
Julee Cruise yorumunu seviyorum” dedi karanlık- 
ta oturduğu için fark edilmeyen ve sigarasını yaktığında suratını az çok görebildiğimiz adam. Yerinden doğrulup içeri pikabının başına gitti. Françoiz 
Breut'dan Si Tw Disais çalmaya başladı. Biz daha 
ona bir şey söylemeden, ağırlığı yerinden kaldırır- 
ken fark edilen telefonu barın üzerine koydu. 

Yardım için bir iki kişiye haber verdikten sonra, 
tahta bara kollarımızı dayayıp yaşlı adamın seçimlerini dinlemeye başladık. Şehrin merkezinden bu 
kadar uzakta olmasına rağmen yeni çıkan albümleri de takip ettiğini Nancy Sinatra'nın son albümünden Burnin' Down The Spark, Kathryn Williams'ın yine geçen sene yayınlanan “cover” albümü 
Relations'dan I Started A Joke çalarak gösterdi. 

Biz bardan çıkarken çalmaya başlayan son şarkı 
ise Kendra Smith'in Five Ways Of Disappearing 
albümünden Valley Of The Morning Sun'dı. 

Son kez, ismini dahi öğrenemediğimiz yaşlı adama bakmak için kafamızı çevirdiğimizde barın 
ışıkları sönmüştü, içeride ise kimse yoktu. 

Gülşah Güray 
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ROCK TARİHİNDE BU AY 


AYIN SÖZÜ 


Bence gürültü de kendi içinde garip bir 
melodi barındırıyor. 
Jrent Reznor 
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Pi, 18 Temmu 


PE 


(Genç Max ve Sol, 'go' oynamaktadır. Max, üzgün 
bir ifadeyle, suçlu gibi söze girer.) 

MAX COHEN: Öklit çöktü. 

(Sol'un şaşırdığı her halinden bellidir. Oyunu birakır ve Max'e döner.) 

MAX COHEN: Yani bütün veri, bütün donanım 
yok oldu. 

SOL ROBESON: Ana kart? 

MAX COHEN: Yandı. 

SOL ROBESON: Ne oldu ki? 

MAX COHEN: Önce bu düşük borsa tahminleri 
geldi. Ardından, bu uzun sayı dizileri saçıldı. Daha 
önce hiç böylesini görmemiştim. Kızarmaya başladı 
ve tüm makine çöktü. 

(Sol, Max'in sözünü bitirmesini beklemeden araya 
girer. Alacağı yamıttan korkar gibi bir hali vardır.) 
SOL ROBESON: Çıktı almış mıydın? 

MAX COHEN: Neyin çıktısı? 

SOL ROBESON: Tahminler, sayılar! 

(Sol, Max'in sorusu karşısında çok kızar. Kızgınlığı 
sesine yansımıştır.) 

MAX COHEN: Atmış bulundum. 

SOL ROBESON: Saçtığı sayı neydi? 

MAX COHEN: Bilmiyorum, uzun bir basamak dizisiydi. 

SOL ROBESON:; Kaç tane? 

MAX COHEN; Bilmiyorum. 

(Max'in sakinliğine inat, Sol çok heyecanlı ve sinirlidir. Aldığı yanıttan memnun olmamıştır. Sesi gittikçe yükselir, bağırmaya başlar.) 

SOL ROBESON: Kaçtı? 100, 1000, 216? Kaç tane? 
MAX COHEN: Büyük olasılıkla 200 kadar. Niye? 
Sorma sırası Max'e gelmiştir. Sol'un yaşadığı beyecan ve öfke, Max'i meraklandırmıştır. Karşı soru 
üzerine sakinleşen ve arkasına yaslanan Sol, anlatmaya başlar.) 

SOL ROBESON; Pi günlerimde bazı virüslerle uğraşmıştım. Benim karşılaştığımla benziyor mu diye 
merak ettim. Arşimet'le tanıştın mı? 

(Yanındaki dolabın üzerinde küçük bir akvaryum 
vardır. Akvaryumdaki Arşimet adlı balığa yem atar 
ve konuşmayı sürdürür.) 

SOL ROBESON:; Sirakuzlu Arşimet'i hatırlıyor musun? Kral, aldığı bir hediyenin altın olup olmadığını 
belirlemesini ister Arşimet'ten. O dönemin çözülememiş problemi, bu büyük Yunan matematikçiye 
haftalarca işkence yaptırır. Uykusuzluk hastalığına 
yakalanır. Geceler boyunca yatakta döner durur. 
Sonunda, bu dahiyle aynı yatağı paylaşmak zorunda 
olan karısı, onu banyo yapmaya ikna eder. Arşimet, 
suya girdiği anda suyun yükseldiğini fark eder. 

(Sol, parmağını suya batırır. Sudaki yükselmeyi 
gösterir Max'e.) 

SOL ROBESON: Taşma. Hacim belirlemenin bir 
yolu. Ayrıca yoğunluğu belirlemenin de bir yolu. 
Ağırlık bölü hacim. 

(Max, biraz sıkılmış gibidir.) 

SOL ROBESON: Ve Arşimet çözer problemi. “Buldum” diye bağırır. Öylesine kendinden geçmiştir ki, 
keşfini haber vermek için sokaklarda çıplak koşarak 
ulaşır kralın sarayına. Şimdi bu öykünün anafikri 
nedir? 

(Max, kendinden emin yanıt verir.) 

MAX COHEN: Bir çığır açılacak. 

SOL ROBESON:; Yanlış! Öyküdeki ana nokta karısı. Eğer karının sözünü dinlersen, sana bakış açısı 
kazandırır. Yani biraz duraklamaya ihtiyacın var. 
Bir banyo yapmalısın. Yoksa bir yere varamazsın. 
Düzen olmaz, karmaşa olur. 

Eve gir Max. Git ve banyo yap. 
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1 Temmuz 2 Temmuz 3 Temmuz 4 Temmuz 5 Temmuz 7 Temmuz 
cuma cumartesi pazar pazartesi salı perşembe 


nom 


kol 


ekonomi 


€ 
e 


ROCKO'S 
MODERN LIFE 

ANGRY BEAVE CATDOG JIMMY NEUTRON SPONGEBOB 
MYLI ğ 
T ALLGR HEY ARNOLD RUGRATS WiLD 
LLGROWN THORNBERRYS 


18:45 -SEİNFELD 18:45 -SEİNFELD 18:45 -SELNFELD 18:45 -SELNFELD 1845 -SEİNFELD 


1930 - MALCOLMIN ii 1815- LİSTEN UP 18:15- TWO AND 18:15 - SORUBS 1815 - ACCORDING 


THE MİDDLE SEZON FINALI AHALFMEN TOJM 


THE X-FLES WİTHOUT A TRACE 
THE WITCHES 
ay i UM GONNA ANSIKTE MOT THE IDOLMAKER 
ICEMAN ZİLE GIT YOU SUCKA ANSIKTE 


NIP/ATUCK 


ve 


CNBC-e 


www.cnbce.com 


aylık yayın akışı 


01:00 - 06:00 


9 Temmuz 
cumartesi 


8 Temmuz 
cuma 


0800 - RUGRATS 

0830 - MYUFEASA 
TEENAGE ROBOT 

0300 - HEY ARNOLD 
0330 - JIMMY NEUTRON 
1000 - SPONGEBOB 
'SOUAREPANIS 

1030 - ROCKOS 
MODERN ÜFE 


ROCKO'S 
MODERN LIFE 


MYUFEASA 
TEENAGE ROBOT 


CSI: NY 


PRESENCE OF MINO 


 BUFFYTHE 
VAMPİRE SLAYER 


11 Temmuz 


pazartesi 


10 Temmuz 
pazar 


00 - WİLD THORNBERRYS 

- ALL GROWN UP 
« ANGRY BEAVERS 
-CATDOG 

16:00 - SPONGEBOB 

SOUAREPANIS 

ROCKO'S 

MODERN LİFE 


ANGRY BEAVERS 


ALLGROWN UP 


1845-SENFELD. 


YU 


TIME IS MONEY 


12-Temmuz 
salı 


CATDOG 


HEY ARNOLD 


18:45 -SENFELD 


1815 -TWOAND 
JAHALEMEN 


LE PLACARD 
(THE CLOSET) 


13 Temmuz 
çarşamba 


JIMMY NEUTRON 


RUGRATS 


1845 -SEİNFELD 


MY NAME IS JOE 


14 Temmuz 


perşembe 


SPONGEBOB 


WİLD 
THORNBERRYS 


18:45 -SEINFELD 


ik 


1815 - ACCORDING 
TOM 


TRE HOLE 


15 Temmuz 
cuma 


ROCKO'S 
MODERN LİFE 


MY UFE 
AS A TEENAGE 
ROBOT 


CHİCAGO JOE 
AND THE | 


Programları ay boyunca takip edebilmek için, Yayın Akışı'nı dergiden kopartıp, saklayabilirsiniz. 


PROGRAMDAKİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLERİ www.cnbce.com adresinden öğrenebilirsiniz. 


16 Temmuz 17 Temmuz 18 Temmuz 19 Temmuz 20 Temmuz 21 Temmuz 22 Temmuz 23 Temmuz 
cumartesi pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi 


0 - CHEERS 0700 - CHEERS 


0800 - RUGRATS 08:00 - WİLD THORNBERAYS 0300 - RUGRATS 

90 - MYUFE ASA 0830 - ALL GROWN UP 0830-MYUFEASA 

TEENAGE ROBOT 0300 - ANGRY BEAVERS e 2 z TEENAGE ROBOT 

2890 - HEY ARNOLD 8M-CATDOS 08.00 - HEY ARNOLD 

0830 - JİMMY NEUTRON 10:00 - SPONGEBOB. 0530 - JİMMY NEUTRON 

1800 - SPONGEBOB SOVAREPANIS 1000 - SPONGEBOB 

SOUAREPANIS 1030 -R0CKOS SOUAREPANIS 
MODERN LİFE ve : m 


JIMMY NEUTRON SPONGEBOB ROCKO'S 
ANGRY BEAVERS CATDOG MODERN LİFE 


ALLGROWN UP HEY ARNOLD RUGRATS 


THE 4400 


WiLD MYUFE AS 
THORNBERRYS A TEENAGE ROBOT 


18:45 -SEİNFELD 18:45 -SEİNFELD 18:45 -SELNFELD 18:45 -SEİNFELO 18:45 -SEİNFELD 
ARRESTED 


DEVELOPMENT 


19:15 - THE SIMPSONS 1:15 - TWO AND 18:15 - SERUBS 19:15 - ACCORDİNG 19:15 - MALCOLM IN 
AHALF MEN TOJIM THE MİDDLE 


SİLENT RUNNING 


LAS VEGAS GİLMORE GİRLS 


PATIY HEARST THE HOUSE OF YES 


DEAD MEN DONT GOYA AND BURDEOS STATE OF GRACE 
WEARPLAD 


| BUFFY THE NIP/TUCK 


FFY TH 
İİ VAMPIRE SLAYER 


AMPIRE SLAYER 


X> 


CNBC-e aylık yayın akışı 


www.cnbce.com 


24 Temmuz 25 Temmuz 26 Temmuz 27 Temmuz 28 Temmuz 29 Temmuz 30 Temmuz 31 Temmuz 
pazar pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi 


ROCKO'S 
ANGRY BEAVERS CATDOG JIMMY NEUTRON SPONGEBOB MODERN LIFE 


ALLGROWN UP HEY ARNOLD RUGRATS WILD MY UFE AS 
THORNBERRYS A TEENAGE ROBOT 


18:45 -SEİNFELD 18:45 -SEİNFELD 18:45 -SEİNFELD 18:45 -SELNFELD 18:45 -SEİNFELD 


ARRESTED ARRESTED 
DEVELOPMENT DEVELOPMENT 


1:15 - THE SIMPSONS | 18:15- TWO AND 18:15 - SCRUBS 18:15 - ACCORDING 19:15 - MALCOLM 
AHALFMEN TOJIM IN THE MİDDLE 


GOTCHA! 


MİSS MATCH MİSS MATCH MISS MATCH 
THEXCFİLES WITKOUT A TRACE LAS VEGAS GİLMORE GİRLS 
COLD FEET 


CSI: NY 
SEZON FINALI 


CSI:NY SCRATCH LOCK STOCK 
ği AND TWO SMOKING 
BARRELS 


NIP/TUCK 


meş —e- e e e e 


e: e e e 


"Daha çok fayda, 
çünkü 2 doğal 
probiyotik maya." 


Taylan Kümeli 
Beslenme ve Diyet Uzmanı 


Bifidus ve Acidophilus'un 

faydalı olduğu alanlar: 

* Kabızlık * İshal » Gaz ve şişkinlik 
* Ağız kokusu : Zararlı bakterilerin atılması | 
* Bağırsak florasının sağlığı 

s Vücut direncinin artırılması 

* Hamilelikte sindirimin rahatlatılması 


i 3 farklı lezzet 


